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FAMILIENIEUWS 
 
 Wiske Boeykens, weduwe van Jan Vrancaert, 

schoonmoeder van KWB’er Jean-Paul Van Hoeck, 
grootmoeder van KWB’er Jeroen Van Hoeck, 
zus van KWB’er Roger Boeykens, 
tante van meerdere KWB’ers 
 
Mariette Hamerijckx, weduwe van Gustaaf Finck 
moeder van KWB’er Freddy Finck 
grootmoeder van KWB’er Koen Op de Beeck 

 
 
 

         
 
 
 

Ode aan de moeders! 
 

Elke vrouw is moeder voor het leven. 
 

Metejoor zingt in één van zijn liedjes 
 

Soms zijn er van die dagen 
dat ik het even niet meer weet 
maar als mensen erom vragen 

dan is alles weer ok 
Nee, je hoort me niet meer zeuren 

dat heb ik van haar geleerd 
dus ik open nieuwe deuren 

En leer elke dag steeds meer 
en ze fluistert keer op keer 

 
Dit is wat mijn mama zei 

Wees niet bang nee 
je mag fouten maken geen probleem 

Mocht je de weg kwijtraken 
neem me mee 

je weet al lang jij bent nooit alleen 
Dit is wat mijn mama zei 

 
Als vrouw, als moeder is er altijd een plaatsje in het hart, 

waar in liefde véél kan worden bewaard. 
 

Zondag 14 mei vieren we moederdag in het KWB-lokaal  

  

 

 



 

 

Verslag kookavond 18 april 
 

Wie aan Spanje denkt, denkt aan vakantie en lekker eten. Een dampende pan vol 

lekkere paella werd op de kookavond onze uitdaging. Onder begeleiding van ervaren 

paella chef Jos leerden we hoe we op minder dan 2 uurtjes een rijkelijk gevuld bord 

paella konden creëren.  

Omdat het bereiden van paella een traag proces is werden we verwend met lekkere 

pinchos, de zeer gekende tapas die in vele Spaanse bars op de toog terug te vinden 

zijn. 

4 Tafels werden ingericht als kookeiland. Hier konden we in aparte groepjes en het 

nodige teamwerk de voorbereidingen treffen voor de pinchos en de paella.  

Gezellig rond de grote pruttelende pan konden we genieten van de pinchos en een 

lekker glaasje Spaanse wijn.  

Het deed ons plezier om veel nieuwe hobbykoks te mogen verwelkomen. Er werden 

zelfs al super leuke ideetjes voor volgend kookjaar voorgesteld. 

 
 

 

 

Volgende kookavond 

 

woensdag 10 mei 

 

BBQ – 19.30 u. KWB-Lokaal 

  

 



 Begeleide wandeling Kravaalbos 

 
Waar: 
 We vertrekken om 18.30 u. aan het KWB lokaal of spreken af om 

19 u ter plaatse . 

 In Meldert bij Stinne; Putstraat 116, 9310 Aalst 

 

Wanneer: zaterdagavond 13 mei 2023.  
 

Vrouwen, mannen, graag stellen we jullie een toffe wandeling voor. 
Het Kravaalbos is 80 hectare groot en gekend om zijn boeiende en afwisselende 
natuur in een glooiend landschap. In het voorjaar kleuren bosanemonen en wilde 
hyacinten het bos wit en paars. Meiklokje, dalkruid en slanke sleutelbloem komen 
ook voor. In de nattere gedeelten groeien speenkruid en dotterbloem. Vogels als 
middelste bonte specht, zwarte specht en wespendief behoren tot de Europese 
topnatuur. Ook boomklever, buizerd en bosuil voelen zich hier thuis. ’s Ochtend of 
bij valavond is een ontmoeting met een ree geen uitzondering. Met een beetje 
geluk spot je een rode eekhoorn. De zeldzame en beschermde vuursalamander zal 
je niet snel te zien krijgen, want die is hier ’s nachts actief. 
Voorzie schoenen die tegen een spatje vuil kunnen. Opgelet: niet toegankelijk 
voor rolwagens en buggy’s.  
 
Kostprijs: gratis  

 

Meer info:  
Om een idee te krijgen hoeveel deelnemers we mogen verwachten, graag een 

seintje aan luc.vancampenhout1@gmail.com, 0498 570383.  

                
  



KWB op stap met de trappisten 
vrijdag 9 juni 2023  

 

We vertrekken voor onze trappistenwandeling in 
de werkman om 19.30u. stipt. 

 
We wandelen voor een inspirerende tocht van een 5 km langs 
mooie landelijke wegen die Merchtem nog rijk is.  
Het concept is hetzelfde als de wijnwandeling. Onderweg 
genieten we van de natuur, gekruid met een deugddoende 
babbel in fijn gezelschap.  
Op onze stopplaatsen proeven we van een trappist of abdijbier 
vergezeld van een bijpassend hapje en een mooi tekstje, dat we 
daarna samen kunnen bespreken. Deze verschillende tekstjes, 
verhaaltjes, opdrachten, …. geven ons stof tot nadenken 
gedurende de wandeling. 

 
En lust je geen bier.. geen probleem,  

ook jij bent van harte welkom  
 

Vooraf inschrijven hoeft niet, maar om een idee te hebben 
van het aantal deelnemers zou het wel fijn zijn dat je een 
seintje geeft aan wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 

 
De deelnameprijs bedraagt €10. (ter plaatse te betalen) 
Ons stalen ros kunnen we veilig stallen aan de werkman. 
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Darts - vrijdag 5 mei en zaterdag 17 juni 
om 20 u. in het lokaal 

 
Hoe meer volk hoe meer pijlen er gegooid worden. 

Iedereen van harte welkom, de kaarten beslissen wie met wie speelt. We maken er 

een plezant spektakel van. Nog nooit een dartspijl in je handen gehad, geen reden om 

niet te komen. 

 
 

 

 

Veldvoetbal: Marollen - KWB 
 

Iedere KWB-er, zonen of kleinzonen van KWB-ers die graag eens tegen een bal 
stampen op een groot veld, worden verwacht op vrijdag 26 mei (Pinksterenweekend ) 
om 19.45 u. op het terrein van de Cristal-boys. Gelieve uw naam door te mailen of 
bellen naar  :  
Kevin Bogemans : 0472 58 86 33 
Jurgen Schotte : 0496 60 16 08 
Yves De Meersman  - yves.de.meersman@kwbmerchtem.be of tel. 0472292807.  
 
Speel je zelf geen voetbal, dan bent je natuurlijk welkom om te supporteren.  
Na de match is er ook nog een after-zangparty aan het station op Statiekermis. 
 

 
 

 

 

KWB 

op de fiets! 
 

 

Onder de kundige leiding van onze gids Aloïs, die bijna alle wegen in de omgeving 

kent, fietsen we ongeveer 35 km. richting Gijsegem en natuurlijk de Dender. 

Onderweg wordt er – hopelijk – gezorgd voor de nodige herstelmomenten om onze 

batterijen wat op te laden bij een frisse pint. Best je banden van de nodige lucht 

voorzien, je licht nakijken en een fluovestje is geen overbodige luxe. We houden het in 

alle geval zo veilig mogelijk.  
 

Woensdag 24 mei 2023 - Start KWB-lokaal om 19 u. stipt. 
 

Hou alvast 7 juni vrij voor onze tweede KWB-fietstocht 
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Ra(a)ke vrijdag – 31 maart 2023 ‘OP WEG NAAR PASEN’ 
 

Op vrijdag 31 maart vonden een 25-tal personen , waaronder 3 enthousiaste dames, de weg 
naar … de Werkman. Hedwig verwelkomde ons op zijn, steeds rake, boeiende manier en 
schetste het verloop van de avond. 
 
Stijn leidde de kortfilm ‘The White Helmets’ in, een Britse documentaire uit 2016. De film volgt 
de dagelijkse operaties van een groep vrijwillige reddingswerkers van de Syrische Civiele 
Bescherming terwijl ze werken in Aleppo en in heel Syrië en trainen in Turkije. De film kreeg in 
2017 de prijs voor beste documentaire bij de Academy Awards, zeg maar een Oscar. 
Het was muisstil tijdens de voorstelling… kippenvel, verontwaardiging, even weg kijken, een 
traantje, opluchting … kortom veel emoties. ‘Even doorspoelen’ was nodig. 
 
In groepjes legden wij de link met Goede Vrijdag: Welke zaken uit de documentaire staan voor 
pijn, lijden en miserie? Terzelfdertijd vulden we het blad van Pasen aan: Welke zaken uit de 
documentaire staan voor hoop en alles waarvoor Pasen staat? In elk groepje werden er mooie, 
rake - was het ook niet Rake Vrijdag – zaken en uitspraken uitgewisseld. Ik benoem er enkele: 
na verschrikkelijke bombardementen op zoek naar overlevenden, ‘papa, bom’ , ‘vader, laat mij 
niet achter’, hoop op gerechtigheid, rechtstaan, er iets aan doen, ‘ beter een ziel redden dan 
een ziel nemen’, ‘elk mensenleven is evenveel waard’, ‘ieders zoon is belangrijk’, ‘het zal ooit 
stoppen’, de vreugde bij de redding van de wonderbaby … 
 
Stijn legde ook de link naar … 
Insjallah: Als God het wil, op zijn Merchtems Ast God belieft, Deo Volente 
Allahoe Akbar: God is groot, groter/ de Grootste / Godzijdank. 
Merk je de parallellen tussen verschillende godsdiensten? 
 
We sloten het groepswerk af met een persoonlijke reflectie. Wat zijn voor jou ambetante, 
vervelende, moeilijke momenten in jouw leven geweest? Wie waren Witte Helmen voor jou in 
die periode? Tof om ook dit met elkaar te delen. 
 
Norbert nam het slotwoordje voor zijn rekening met de prachtige tekst ‘Verrijzen is een 
wonder gebeuren’ die je op de voorpagina van de Kleine Raak van april kan vinden. 
Een zeer geslaagde Rake Vrijdag met tevreden deelnemers. Dankuwel! (L.R.) 
 

 
  



SMIJT ER EENS MEE 

Vrijdagavond 21 april. 19u45, 12 moedige gladiatoren weerstaan de weer- en andere 
goden en binden de strijd aan met 8 verschrikkingen.  
 
Dit had het begin van dit verslag kunnen zijn, maar de realiteit was iets minder 
heldhaftig. 
De opkomst was, door de aangekondigde code geel?, aan de lage kant, maar de 
aanwezigen hadden deze keer gelijk. De werkgroep “smijten” had moeite nog kosten 
gespaard om 8 smijtopdrachten uit te tekenen aan de lokalen van de KSA. 
 
In 4 ploegen van 3 werd er gegooid met handtassen, schoenen, papier, zandzakken, 
hoefijzers, banden, en een paar kasseien (volgens de organisatie authentieke stukken 
uit het Carrefour de l’arbre). 
Uiteindelijk konden alle ploegen de verschillende proeven afleggen voor de 
hemelsluizen opengingen (alleen de opkuis was in iets nattere omstandigheden) 
 
Nadien trokken al de deelnemers samen naar het lokaal voor de prijsuitreiking: 
 

 Op de vierde plaats eindigde team “den drieling” (Luc, Danny en Evert) 

 Op de derde plaats kwam dan team “de zwette camionet” (Va, Hugo en Luc), 
hier moet wel gezegd worden dat Va al de records brak, maar het ongeluk had 
dat zijn ploegmaten niet de beste smijters waren 

 Op de tweede plaats kwam dan team “geef ons een pintje” (Luc, Kim en Yves) 

 En de grote overwinnaars van de avond was team “de flandriens” (Hedwig, 
Michel en Kurt), dit vooral door hun maximum score op het zandzakwerpen. 

 
Na de prijsuitreiking werd nog gezellig bijgepraat in de werkman met als top of the bill 
een bezoek van de voorzitter. (KW) 
 
Nog een wistje/datje 

 Wist je dat je er meer organisatoren dan deelnemers waren voor deze activiteit. 

     
  



 

Waar:  

Sint Donatus school, Maurits Sacréstraat 42  te 1785 Merchtem  

Wanneer:  

Op zondag 25 juni 2023.  

Fietsrally, vertrek tussen 13.30 en 14.45 u., BBQ start vanaf 17 u. 

Wat:  

Heb je zin om met je gezin of samen met vrienden een fijne zondag te beleven? Dan is deze 

gezinsactiviteit iets voor julie!!!  Weet je het nog… de fietsrally van een paar jaar geleden.  

Wel sinds een paar jaar zijn we terug gestart met z’n fietsrally. Het concept: een doorgaans 

vlakke, gezinsvriendelijke, uitgepijlde fietstocht (max 22km) met onderweg verschillende 

tussenstops en ludieke spelletjes. (voor de sportievelingen kan je ook een extra lus fietsen) 

We vragen 3 euro per deelnemer, een ijsje en drankje onderweg inbegrepen. 

 

Nodig gerust je vrienden en familie uit, iedereen is welkom!  

We maken er samen een top KWB gezinsactiviteit van, waar “ontspanning” centraal staat. 

We vertrekken met de fiets tussen 13.30 en 14.45 u.  

De bedoeling is dat alle fietsers terug in Sint Donatus zijn rond 17 u. 

 

Heb jij geen zin in een fietstocht. Geen probleem!! Ons terras is doorlopend open!  

Voor de kinderen is er een groot grasplein, speeltoestellen en een springkasteel. 

We maken een groot terras waar je gerust een pintje kan komen drinken. 

 

Doorlopend barbecue van 17u tot 19u.  

Voor de BBQ dien je wel vooraf in te schrijven bij wouter.kemels@kwbmerchtem.be of  

0473 820660.  Inschrijven voor de BBQ kan tot en met woensdag 21 juni 2023. 

 Kinderschotel:  

2 stukjes vlees (kippenspies, barbecueworst)  

met groentjes, saus en brood voor 8 euro 

 Volwassen schotel:  

3 stukjes vlees (varkensbrochette , kippenspies, barbecueworst)  

met groentjes, saus en brood voor 12 euro.  

Ben je vegetariër, laat bij inschrijving iets weten, dan voorzien wij het nodige. 

3 stukjes veggie (vegetarische balletjesspies, vegetarische burger, vegetarische worst) 

met groentjes, saus en brood voor 12 euro. 

Meer informatie: wouter.kemels@kwbmerchtem.be,  of 0473 820660.  

  

FIETSRALLY - BBQ 
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KAARTKAMPIOENSCHAP ‘wiezen’ 
Je voelde meteen bij het binnenkomen in het KWB-lokaal dat er spanning in de lucht 
hing. Wie zou de eretitel KWB-kampioen wiezen op zijn/haar palmares mogen 
schrijven. De prijzentafel, ala Chantal en Geert, oogde mooi maar wat opviel er lag 
veel doe-het-zelf materiaal bij en ja zelfs een aantal plantjes. 
De avond zelf, met 32 deelnemers, werd gewonnen door Dirk Buys met 66 punten. 
Er werd gezwoegd en gezweet aan de tafels vooral waar Paul Thomas en Benny 
Buys, de kandidaat winnaars meespeelden. We kregen een schotel met frietjes met 
stoofvlees als hapje, met dank voor de kookploeg. De gebruikelijke tapploeg deed 
meer dan zijn best om de dorstige kaarters te laven met raar maar waar veel ‘spa’. 
Scheelt er iets bij KWB??? 
De uiteindelijke uitslag winnaar met 225 punten Paul Thomas, tweede Benny Buys 
met 210 punten en Luc Van Campenhout haalde net het podium met 169 punten. Luc 
Vrijders werd vierde en Francis Wijns sloot de top vijf af. Proficiat aan alle 51 
deelnemers voor het sportieve en uiterst aangename kaartkampioenschap. 
 

 
De organisatoren, de tap- en kookploeg en Johan  

 

 
Winnaar Paul geflankeerd door Benny en Luc. 

  

 



Eerste communicanten en vormelingen vieren in mei 

 
Met de regeltjes die de privacy ons oplegt kunnen we helaas de namen van de eerste 
communicanten en de vormelingen niet meer vermelden in onze Kleine Raak. Spijtig dat de 
kinderen van onze KWB-leden hierdoor vele felicitatiekaartjes en misschien zelfs geschenkjes 
niet kunnen ontvangen.  
Beste KWB’ers is er in je buurt een meisje of een jongen die donderdag 18 mei 
O.H.Hemelvaart haar/zijn eerste communie doet, een kleine attentie zorgt voor enorm veel 
plezier en dit is evenzeer voor de vormelingen op zaterdag 6 mei het geval. 
 

KWB wil alle eerste communicanten en vormelingen en hun ouders, peters 

en meters, opa’s en oma’s met deze feliciteren met hun dochter/zoon of 

kleinkind dat haar/zijn communie of vormsel doet. 

 

 

Verkiezing van een KWB bestuur. Ook iets voor jou! 
 

Op vrijdag 2 juni, ra(a)ke vrijdag wordt er een nieuw KWB bestuur verkozen. 

Alle wijkmeesters zijn sowieso kandidaat maar ook leden die zich geroepen voelen om in hun 

vrije tijd zich in te zetten voor onze KWB beweging zijn zeker welkom. Het volstaat om contact 

op te nemen met onze voorzitter Steve Van de Casteele om je kandidatuur te melden. Dit kan 

tot uiterlijk 28 mei Pinksteren. 

Je kan dit bij Steve Van de Casteele 

 Per mail: steve@kwbmerchtem.be 

 Per tel. 0472 36 01 69 

 In de brievenbus Brusselsesteenweg 81  

 

 

 

Paashazen en paaseieren in het KWB-lokaal. 
 
Na de paasviering in de kerk was het vollen bak in het KWB-lokaal. We mochten meer dan 

100 mensen verwelkomen. Traditiegetrouw kreeg iedereen een lotje om deel te nemen aan de 

tombola om paaseieren en paashazen te winnen. Geert ontpopte zich als de ideale 

organisator om dit prachtig initiatief te organiseren. 
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Van alles en nog wat! 
 

 Lokaalpoets op maandag 22 mei 2023 We starten om 9 u.  

 Actie Oekraïne: pater Karel mailde vol enthousiasme dat de kelders onder de 

grote school volledig ingericht zijn als schuilkelder voor 300 leerlingen. De 

leerlingen kunnen er onderduiken en zich beschermen tegen de luchtaanvallen. 

De inrichting met keuken, sanitair en leslokalen is afgewerkt dank zij de 

sponsoring die pater Karel kreeg van zovelen uit onze regio. Proficiat 

 Parochebal en parochiedag. De organisatoren van deze actie vragen 

dringend een aantal medewerkers die op 21 en 22 mei een handje willen 

toesteken. De opbrengst van deze actie gaat naar het onderhoud en de 

verwarming van de parochielokalen. Wij als KWB genieten daar heel veel van. 

Mannen zet maar een tandje bij want het is nodig.  

 Nee! Niet alleen helpers hebben we nodig op deze parochieactiviteiten maar 

evenzeer sympathisanten die komen meegenieten van de animatie, van de 

BBQ, de balletjes met krieken of appelmoes of van een stevige hamburger. Bij 

heerlijk terrasweer hoort natuurlijk een goede pint. Van harte welkom! 

 

 

 
Zeker een aanrader!!! 

 

Okra-Merchtem nodigt iedereen uit op hun pannenkoeken dag op zondag 18 juni 
2023 in zaal ’t Vijverdal van 14 u .tot 18 u. 
Bestelling en afhaling van pannenkoeken is mogelijk  
 

 

 

Groepsaankoop rookmelders 
 

Heeft u er al aan gedacht dat rookmelders eigenlijk verplicht zijn in huis en uw leven 
kunnen redden… 
Aan brandpreventie wordt te weinig aandacht gegeven tot … 
Een rookmelder wordt best geplaatst in de garage, de gang, technische ruimte en 
eventueel de kamers. 
 
De Hager rookmelder (kleur wit) TG 
600AL met batterij, gaat 10 jaar mee. 
 
Wil jij er ook bestellen? 
Stort dan 25 euro per stuk op rekening 
van Kwb Merchtem BE70 7995 5005 
0525 met mededeling: “naam en aantal 
rookmelders”:   
 
In juni worden ze dan verdeeld. Hou het intussen veilig! 
  



Brugge is oltyd schöne   Verslag 
 

Op zaterdag 15 april mochten we met de bus naar Brugge. Onze bus was zeker niet volledig maar 
zij die er niet bij waren zullen zeker deze leuke en leerrijke uitstap gemist hebben. 
Om stip 8 uur was ieder present en door de vlotte rijstijl van Louis, de buschauffeur, raakten we 
veel vroeger dan verwacht in Brugge. 
We werden verwelkomd door een oud-collega van een van de organisatoren met een mooi gedicht 
geschreven en uitgesproken in het voor ons onverstaanbaar Brugs. 
Ik wil jullie er toch wel een strofe van de tekste (tekst in AN) van neerpennen. Dat is vooral omdat 
ik van mijn opdrachtgever enkele bladzijden moet schrijven. Het is een gedicht van Willy 
Lustenhouwer, die ook enkele mooie dialectliedjes schreef en zong. 
 

Brugge is schône, 's nuchtens vroeg, 

Os d'n dauw over de reitjes hangt, 

En 't toptje van de torren, 

't Eèste zunnestroltje vangt, 

'n Stroltje die ton ofzakt, 

ip 't koude vule grysd van torren en van gevels. 

't Groen van bomen, 't rôod van daken, 't bruun van gevels, 

Van an de Mart toe an de Loane, 

Brugge is oltyd schône. 
 

Na deze introductie gingen we op zoek naar onze gidsen. Gelukkig had Kries net als al de andere 

groepen een vlagje mee zodat  de twee afgesproken gidsen ons konden vinden.. 

Het waren gidsen met een mooie achtergrond. Zo was de eerste groep op weg met een ontslagen 

redacteur van Canvas en de tweede groep kreeg er een neef van een bekend persoon mee. 

Natuurlijk zijn jullie benieuwd wie deze persoon was maar dat mag ik hier niet mededelen. 
 

 

We bezochten heel wat fijne plaatsen 

zoals de Rozenhoedkaai en Brugse 

reien,, het Minnewater en het begijnhof 

en belanden we na de twee uur durende 

gidsbeurt op de Burg, een mooi 

majestueus architecturaal plein waar het 

stadshuis en ook de kapel van het heilig 

Bloed te vinden was. 

 

 

Daar bevond ook het restaurant Tom Pouce. Het was volzet maar gelukkig hadden we een 

gereserveerde zaal om ons smakelijk eten te verorberen. Walter deed ons eerst geloven dat we 

het overgebleven eten van de kaartavond van de dag voordien mochten opeten. Gelukkig was dit 

dan toch niet waar. Het was heerlijke tomatenroomsoep, Vlaams rundstoofvlees en een ijsje. 

Na deze maaltijd werden we door onze derde gids, Frans,  ingeleid over de geheimen en schatten 

van de Bloedkapel. 

Om drie uur werden we verwacht in het frietmuseum waar Eddy Cooremans, de Belgische of 

Merchtemse frietspecialist ons ging inwijden in de geschiedenis van de friet. Spijtig genoeg heeft 

hij moeten afbellen maar alles was heel duidelijk door de meegeleverde luisterapparaatjes. Op het 

einde werden we dan ook nog eens getrakteerd op frietjes van het museum. 

Nadien waren we vrij om te doen waar we zelf zin in hadden. Sommigen gingen wandelen, 

winkelen of iets consumeren. 

Om half zeven was iedereen weer terecht en vertrokken we voldaan naar Merchtem. Natuurlijk 

vergaten we de chauffeur en de organisatoren niet en vergasten we hen op een daverend applaus. 

          Een medereiziger 

  

 



Nieuwe leden 
 
Nico Eylenbosch wordt de laatste nieuwe aanwinst van onze KWB-afdeling. Wellicht 
hebben we er een nieuwe hobbykok bij want Nico nam reeds deel aan de bereiding 
van de poella. Welkom Nico en voel je rap thuis bij onze KWB. 
 
Thijs Heyvaert, welkom bij onze grote KWB-familie. We wensen je super veel plezier 
aan je lidmaatschap, veel ontmoetingen met ‘nieuwe vrienden’ en graag verwelkomen 
we je op één van onze initiatieven. Onze teller staat nu op 415 leden. 
 
 

 
 

Grootvader, opa, opi of…gewoon bompa 
 
KWB’er Jean De Block is opa geworden van een flinke kleinzoon. Mauro is zijn 
naam. Proficiat aan de ouders Elke en Maggio 
 
KWB’er Mark Vanderstraeten is super trots op de geboorte van zijn kleinzoon Vigo. 
Gaat de Mark dromen van een toekomstige muzikant of een minivoetballer, maar veel 
geduld en dikke boterhammen zullen dat wel uitmaken. Felicitaties aan de ouders 
Lieze en Ruud. 
 
KWB’er Stef Robberechts werd opa van een tweeling Théa en Marcel. De tafel van 
de Stef wordt wellicht te klein om iedereen een plaatsje te geven. Proficiat aan de 
ouders Witze en Clémentine. 
 
 

 
 

Huwelijksjubileum 
 
Fijn nieuws om te melden dat KWB’er Hugo 
Vastenavondt en Lucienne Stevens in deze 
meimaand in 1973 gehuwd zijn. Ze vieren hun 
gouden jubileum. Proficiat en nog vele jaren 
samen in een goede gezondheid! 
 

 
 

 
 

Geboorte 
 

KWB’er Simon Van den Broeck en Lien 

Plaskie zijn enorm trots met de geboorte 

van hun zoontje Willy. 

 

 
 

  



 

Mei 
Donderdag  4 mei  Start petanque aan het KWB-lokaal 

Vrijdag 5 mei   Darts 

Woensdag 10 mei   BBQ-kookavond 

12 - 13 – 14 mei  Jong-gezinnenweekend in Hingene 

Zaterdag 13 mei  Natuurwandeling Kravaalbos 

Zondag 14 mei  Moederdag in het lokaal 

Zaterdag 20 mei  Parochebal ten voordele van de parochielokalen 

Zondag 21 mei  Parochiedag ten voordele van de parochielokalen 

Woensdag 24 mei  Rustige fietstocht 

Vrijdag 26 mei  Veldvoetbal Marollen – KWB  terrein Cristal-Boys 

 

Juni 
Vrijdag 2 juni   Ra(a)ke vrijdag: verkiezing bestuur 

2 -4 juni   10de Fietsweekend 

Woensdag 7 juni  Rustige fietstocht 

Vrijdag 9 juni   Op stap met de trappisten: wandeling 

Zondag 11 juni  Vaderdag in het lokaal 

Woensdag 14 juni  Initiatie kaatsen 

Vrijdag 16 juni  Stadsbezoek Brussel:  De Marollen 

Zaterdag 18 juni  Darts 

Zondag 25 juni  Fietsrally met BBQ 

Woensdag 28 juni  Wijkmeestersvergadering 

 

Elke donderdag petanque aan het KWB-lokaal 

Elke woensdagnamiddag kaarten vanaf 14 u. in het lokaal 

 


