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FAMILIENIEUWS 
 
 Marie Louise Nekkebroek, weduwe van François De Logi 

Schoonmoeder van KWB’er Patrick Bogemans 
Grootmoeder van KWB’er Robie Bogemans 
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Over mens-zijn  
wordt veel gesproken, 

gezwegen 
en geleden,  
gehoopt en 

gewanhoopt. 
 

Over mens-zijn 
is niet veel te zeggen; 

het is te leven, 
te luisteren, 

te voelen 
en te verstaan. 

 
Over mens-zijn 

is nog veel te doen, 
te dromen, 
te geloven, 

te beleven en te  
ondergaan. 

(schrijver onbekend) 
  

 



KWB op stap met de trappisten 
vrijdag 9 juni 2023  

 

We vertrekken voor onze trappistenwandeling in 
de werkman om 19.30 u. stipt. 

 
We wandelen voor een inspirerende tocht van een 5 km langs 
mooie landelijke wegen die Merchtem nog rijk is.  
Het concept is hetzelfde als de wijnwandeling. Onderweg 
genieten we van de natuur, gekruid met een deugddoende 
babbel in fijn gezelschap.  
Op onze stopplaatsen proeven we van een trappist of abdijbier 
vergezeld van een bijpassend hapje en een mooi tekstje, dat we 
daarna samen kunnen bespreken. Deze verschillende tekstjes, 
verhaaltjes, opdrachten, …. geven ons stof tot nadenken 
gedurende de wandeling. 

 
En lust je geen bier.. geen probleem,  

ook jij bent van harte welkom  
 

Vooraf inschrijven hoeft niet, maar om een idee te hebben van het 
aantal deelnemers zou het wel fijn zijn dat je een seintje geeft aan 
wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 
 

De deelnameprijs bedraagt 10 euro. (ter plaatse te betalen) 
Ons stalen ros kunnen we veilig stallen aan de werkman. 
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Verslag: wijkmeestersvergadering van vrijdag 28 april 
 
Voorzitter Steve was blij enthousiast met de aanwezigheid van een aantal jonge 
wijkmeesters, en hij verwoordde het als volgt ’het doet deugd mogen ervaren dat 
onze KWB verjongt’’ 
 
Yves nam op een knappe wijze de bezinning voor zijn rekening. Hij had 3 teksten mee 
en hij nodigde uit om hierover van gedachten te wisselen….. en dat lukte formidabel. 
Volgende tekst was er bij: 
 

Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk, als een gave zo mogelijk als 
een feest.  
Sta ’s morgens niet te laat op, kijk in de spiegel en lach tegen jezelf en zeg 
goede morgen tegen jezelf, dan ben je een beetje geoefend om het ook 
tegen anderen te zeggen! 
Als je de ingrediënten van de zon kent, kun je ze zelf maken even goed 
als dagelijkse soep. 
Neem een grote portie goedheid, doe er flink wat geduld in, vooral geduld 
met jezelf, geduld met anderen. Vergeet dat tikkeltje humor niet om de 
tegenvallers te verbeteren. Meng er een behoorlijke dosis werklust in en 
giet over alles een gulle lach, je hebt de zon van de dag! 
 

Na het ledennieuws dat je in de Kleine Raak al kon lezen nam Wouter de voorbije 
activiteiten onder de loep.  
Vooral de faute party, de brunch, de kookavond met als thema Frankrijk, de geslaagde 
benefietavond Oekraïne kwamen aan bod. 
De finale van de kaartavond : de organisatoren Geert (in een fantastische animatierol) 
en Francis (stiptheid voor de kas) kregen een zeer positief verslag. De daguitstap naar 
Brugge kreeg een ‘zeer goed’ mee, spijtig dat we met te weinig deelnemers waren. 
De kookavond Paella klaarmaken met heel veel aanwezigen was top. ‘Smijt er eens 
mee’ had af te rekenen met het barslechte weer. 
Bij al deze activiteiten gaf Francis het kasverslag, dikke proficiat om dit allemaal in 
goede banen te leiden. 
 
Na de pauze en een pint op de verjaardag van Luc had Steve een aantal dringende 
vragen o.a. de goedkeuring van het aanpassen van onze stereo-installatie die aan 
vervanging toe is. De werkgroep lokaal denkt eraan om een fris, nieuw kleurtje op de 
muren te schilderen. Het kermisprogramma werd goedgekeurd. Er werd hulp 
gevraagd voor de organisatie van de parochiedag. De verkiezing van een nieuw 
bestuur op de volgende vergadering - waartoe iedere wijkmeester en ieder lid wordt 
uitgenodigd - werd besproken. 
 
Nico mocht de avond afronden met het voorstellen van de komende initiatieven die je 
natuurlijk allemaal in de Kleine Raak kon/kan lezen. 
 
Het was een schitterend avond waar de deelnemers zeker hun mening wisten te 
vertellen. En ambiance genoeg om er met zijn allen heel veel deugd aan te hebben. 

Norbert 
  



 

 

Waar:  

Sint Donatus school, Maurits Sacréstraat 42  te 1785 Merchtem  

Wanneer:  

Op zondag 25 juni 2023.  

Fietsrally, vertrek tussen 13.30 en 14.45 u., BBQ start vanaf 17 u. 

Heb je zin om met je gezin of samen met vrienden een fijne zondag te beleven? Dan is deze 

gezinsactiviteit iets voor julie!!!  Weet je het nog… de fietsrally van een paar jaar geleden.  

Wel sinds een paar jaar zijn we terug gestart met z’n fietsrally. Het concept: een doorgaans 

vlakke, gezinsvriendelijke, uitgepijlde fietstocht (max 22km) met onderweg verschillende 

tussenstops en ludieke spelletjes. (voor de sportievelingen kan je ook een extra lus fietsen) 

We vragen 3 euro per deelnemer, een ijsje en drankje onderweg inbegrepen. 

 

Nodig gerust je vrienden en familie uit, iedereen is welkom!  

We maken er samen een top KWB gezinsactiviteit van, waar “ontspanning” centraal staat. 

We vertrekken met de fiets tussen 13.30 en 14.45 u.  

De bedoeling is dat alle fietsers terug in Sint Donatus zijn rond 17 u. 

 

Heb jij geen zin in een fietstocht. Geen probleem!! Ons terras is doorlopend open!  

Voor de kinderen is er een groot grasplein, speeltoestellen en een springkasteel. 

We maken een groot terras waar je gerust een pintje kan komen drinken. 

 

Doorlopend barbecue van 17  tot 19u.  

Voor de BBQ dien je wel vooraf in te schrijven bij wouter.kemels@kwbmerchtem.be of  

0473 820660.  Inschrijven voor de BBQ kan tot en met woensdag 21 juni 2023. 

 Kinderschotel:  

2 stukjes vlees (kippenspies, barbecueworst)  

met groentjes, saus en brood voor 8 euro 

 Volwassen schotel:  

3 stukjes vlees (varkensbrochette , kippenspies, barbecueworst)  

met groentjes, saus en brood voor 12 euro.  

Ben je vegetariër, laat bij inschrijving iets weten, dan voorzien wij het nodige. 

3 stukjes veggie (vegetarische balletjesspies, vegetarische burger, vegetarische worst) 

met groentjes, saus en brood voor 12 euro. 

Meer informatie: wouter.kemels@kwbmerchtem.be,  of 0473 820660.  

  

FIETSRALLY - BBQ 
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Leve Vader! 

Mijn vader en ik liepen langs de zee 
want we waren met vakantie. 

We keken naar de golven, 
die rolden aan en liepen terug, altijd opnieuw. 

 
Er vlogen meeuwen boven het water, 
soms gingen ze op de golven zitten, 

dan lieten ze zich wiegen. 
Mijn vader zei: ‘er is haast niet mooier dan de zee.” 

Ik dacht: als we morgen in het bos wandelen, 
dan zegt hij: “er is haast niets mooier dan een boom.” 

 
Soms denk ik: er is haast niets mooier dan een vader. 

 

 
 
 

 

Op zondag 11 juni vieren we Vaderdag in het KWB-lokaal 
 

 
 

 

Moederdag 
 
Zondag 14 mei werden de moeders in het KWB-lokaal gevierd. Het was de voorzitter 
van het lokaal De Werkman, Hugo Willems die de dames welkom heette en hen 
feliciteerde met hun moederdag. Hugo deed het voortreffelijk en alle dames werden 
met 3 kusjes en een zakje lekkere snoepjes bedacht 
 

 
  



 

Darts zaterdag 17 juni 
om 20 u. in het lokaal 

 
Dit is de laatste training voor het KWB kampioenschap 
darts tijdens de kermisweek. 
Profiteer van de kans om je talenten te tonen en je 
tegenstanders te intimideren. 
 

 

 
 

Het wordt een toffe avond waar ook nieuwe darts spelers  hun kans mogen wagen.  
De op de kalender voorziene dartsavond van vrijdag 30 juni wordt geannuleerd. 
Luc de verantwoordelijke voor het dartsen woont in Opwijk en die had geen rekening 
gehouden met de avondmarkt in Merchtem op 30 juni  
 

 

 

 
KWB- rustige fietstocht 
 

 

Woensdag 7 juni 2023 - Start KWB-lokaal om 19 u. stipt. 
 

Naar waar gaat deze fietstocht voor KWB’ers ons brengen. Alois denkt na over de weg  

en hij alleen weet het. Het blijft een verrassing en dat is een extra uitnodiging.  

Dus kom op tijd, doe je fietshesje aan en geniet van alles wat deze fietsavond te 

bieden heeft…goeie babbels, een pintje onderweg….en misschien daarna! 

 

 

Eindstand competitie en kwartfinales cafetaria cup 
 

 

In de zaalvoetbalcompetitie in de Merchtemse sporthal hebben een aantal jonge 

voetbaltalenten van KWB zich verdienstelijk verdedigd. Dit is het eindklassement. 

 



KWB Elzas reis 

Verslag om mee te genieten van wat er allemaal te beleven viel! 

Zaterdag 29 april 2023 – dag 1 
 
Het is altijd een goed begin voor een groepsreis als de bus op het afgesproken uur kan 
vertrekken. Deze Elzasreis startte dus onder een goed gesternte. Na een goede twee uur op 
de bus was het tijd voor een koffiepauze in de buurt van Arlon. Op Luxemburgse en Franse 
wegen gaf gids Jean-Pierre uitleg over het programma en de bezienswaardigheden onderweg. 
Saverne was de  halteplaats voor een middaghap, een verfrissende drank en de 
hoogdringende sanitaire stop.  Nadien ging het richting Straatsburg. We maakten een korte 
stadswandeling, kregen bijhorende uitleg van de gids en stonden plots voor de 
indrukwekkende kathedraal, opgetrokken in roze zandsteen en die verandert van kleur 
gedurende de dag. Het krioelde daar van buitenlandse talen en fotograferende smartphones. 
Alleen al het portaal is een blikvanger maar de binnenkant is een toonbeeld van gotiek met 
pareltjes als het astronomisch uurwerk. We reden dan door een stukje Elzas, op weg naar 
hotel Cigoland Au Parc de Cigognes. We kregen er een voortreffelijke, ruime kamer 
toegewezen. Om twintig uur werden we aan tafel verwacht voor een uitgebreide maaltijd die 
de smaakpapillen streelde. Tijdens en na het eten was er heel veel animo en sfeer en de ene 
KWB’er kroop al wat later dan de andere onder de lakens van een comfortabel bed. Eerste 
dag geslaagd! (André) 
 

Zondag 30 april 
 
Na een verkwikkende nachtrust, bij sommigen was die nacht ietsje korter dan bij de anderen, 
werden we verrast op een heel uitgebreid ontbijtbuffet. Croissants en verschillende 
broodsoorten konden belegd worden met een uitgelezen keuze van vlees, kaas, en zoveel 
meer andere bijlagen. Te veel keuze. 
In de voormiddag bracht onze buschauffeur ons naar Colmar. Mooi op tijd werd de 
stadswandeling gestart. Het treintje was voor sommigen een geslaagd alternatief. Langs de 
kleurrijke vakwerkhuizen, waarvan de ramen versierd zijn met menige geraniums, slingerden 
we ons via ‘klein Venetië’ en veel andere mooie bezienswaardigheden opnieuw naar het 
beginpunt van de wandeling. Nu was de zoektocht naar een lunch aan de beurt. 
 

 



Na de lunch vertrokken we naar Eguisheim en Kaysersberg, twee mooie wijndorpjes met 
typische huisjes van de Elzas.  
Na een koffietje, of biertje natuurlijk, op weg naar het Duits militair kerkhof. De bus slingerde 
zich mooi naar boven langs de smalle wegen. Bovenaan gekomen,… oesje, is dat geen 
Amerikaanse en Franse vlag? Dus opnieuw naar beneden. We werden nadien wel beloond 
door een aangrijpend tafereel van lange rijen kruisen met eronder 2 of meer gesneuvelde 
Duitsers. Waarom moest dit gebeuren? Ook deze jongens moesten naar hier komen, tegen 
hun zin. De geschiedenis herhaalt zich nog steeds. 
 

 
 
En nu als de bliksem naar ons hotel waar we om 7 uur een wijndegustatie mochten verteren 
en om 8 uur verwacht werden voor het avondmaal. 
We zouden het verslag van de tweede dag geweld aandoen mochten we het niet hebben over 
‘het verloren zakske’ van Rudy. Graag zelf invullen wat zich daar allemaal heeft afgespeeld. 
Eind goed al goed, het zakske is terecht.    (Marc) 
 

Dag 3: 1 mei feest van de arbeid 

Snel valiezen pakken en samen met onze wijnaankoop in de autobus wegbergen. Stipt op tijd 

vertrokken naar Kaysersberg. Met 36 de trappen op naar de ruïne van het kasteel voor, een 

voor mij ietwat te moeilijke, wandeling door de wijnvelden naar Riquewir met heel wat 

hoogtemeters. De niet wandelaars  reden met de bus naar het mooie stadje Riquewir met zijn 

winkeltjes, restaurantjes en bovenal een fantastisch ijscrèmewinkeltje met wel 15 

verschillende soorten ijs. Een stopplaats waar geen enkele ‘Luc’ voorbij kon 

De terugreis werd aangevat en met nog één stop onderweg kwamen we om 20.35 u. thuis van 

deze fantastische reis waar iedereen met iedereen een babbeltje deed en we elkaar 

aanmoedigden, vooral bij de wijnwandeling. (Norbert) 

  

  



Wist je datjes: losjes uit de hand geschreven 
 

 We normaal al met 1 minder gingen toekomen. Ze stond op de heenreis langs de 
andere kant van de autosnelweg, dus terug richting Brussel 

 Het hotel schitterend was, mooie kamers met douche en toilet apart, lekker ontbijt en 
avondmaal, met een  toffe bediening er als supplement bovenop.  

 Luc geslaagd is voor ‘frans’, wel met de nodige hulp van Kries 
 Rudi liet zijn vloeistof (plaspauze) achter maar vergat zijn heuptas 
 Bij de start van de wandeling kwam het buidelzakje piepen dankzij een vriendelijke 

dame en heer van de herberg. En ..alles zat er nog in!!! 
 Het was iets te warm om te wandelen met een lange pijpenbroek  
 We met luchtalarm vertrokken zijn in Riquewir (Riekekier) 
 Luc verschillende gangen per opbod o.a. zijn taart en zijn eten verkocht heeft 
 Het team Geert - Kemels het goed georganiseerd heeft 
 We hebben cache de Pinot Noir moeten betalen maar de wijn is wel wit 
 Waar liggen de Vogezen en het Zwarte Woud, links of rechts en waar stroomt de Rijn? 
 Er een ooievaar veel plezier had door meer dan een uur boven een klooster te vliegen, 

de nonnen in paniek! (mopje van de gids).  
 De gids kende veel moppen op de terugreis en zelfs Hedwig deed haar duit in het 

moppenzakje 
 Choucroute d Alsace, flamkuche, na de wijnavond eindelijk een biertje, zo had ieder 

zijn pleziertje 
 Een busrit met KWB is toch altijd plezier en vree 
 Wouter had een tijdelijk WhatsApp groepje aangemaakt met alle deelnemers en zo 

wist hij ons telkens te berichten om welk uur we aan de autobus verwacht werden. 
 Prachtig hoe iedereen telkens op tijd klaar stond op de afspraken. 
 Dat de voorraad jupiler, cola en spa in de frigo van de autobus snel op was. Chauffeur 

Erik wist daar raad mee, terwijl wij op stadsbezoek waren vulde hij de frigo’s aan, 
prachtig toch. 

 
Wat hebben we hier weer van genoten, daarom bedankt aan alle deelnemende lotgenoten 

Steve 

 

  



Is je uitje al geplant dan wordt het met kermis zeker plezant ! 

 
Op kermiszondag 20 augustus vanaf 10 u.  verwachten we je met je ajuin op het 
parochieplein. Maar eer het zover is moet dat uitje natuurlijk nog een beetje groeien. Dus 
zullen jullie niet alleen jezelf maar ook de plantjes moeten besproeien. 
 
De eerste zonnestralen zijn onze Merchtemse gronden aan het verwarmen. 
De ajuinen zijn aan het  groeien ik voel het al  aan mijn darmen. 
Maar niet alleen lange  ajuinen willen we zien verschijnen. 
De dikke (enorme moet ge zeggen deze tijd), verkiezen we deze keer boven kleine fijne. 
 
We gaan zorgen voor ambiance en drank. 
En de beste prijzen halen we van de plank. 
 
De olympische gedachte is heel belangrijk , deelnemen is belangrijker dan winnen. 
In het  slechte geval versnipperen we hem (den ajuin) en spelen we hem  naar binnen. 
Voor animatie worden  er twee ajuinen voorzien, en ze gaan staan onder hoge druk, dus als ge 
een spelleke wil winnen zorg dan al maar voor nen truk of begint maar te oefenen tegen den 
hogen druk. 
 

Maar het voornaamste is da ge komt genieten,  of je nu meedoet 
of niet supporters, drinker en eters zijn onze favorieten. 
 
 

Tot zondagochtend met kermis 
De twee ajoingazten 
 

 
 

 

 

Fietsen 
 

 

 
 

Fietstocht, 35 km, met overheerlijke babbels 
onderweg. Aloïs reed met 19 pedaalridders 
naar o.a. het sas van Mespelare. Te voet met 
de fiets aan de hand de Dender over. 
Geen platte banden, geen kettingen die 
haperden maar de versnellingen van de fiets 
van Steve lieten het afweten zelfs voor de 
start. Met de fiets van buur Nico kwam alles in 
orde. Mooie tussenstop en veel ongekende en 
fietsvriendelijke wegen. We sloten af in de 
sporthal voor een laatste tankbeurt 

  



Natuurwandeling Kravaalbos 
 
Op zaterdagavond 13 mei verzamelden we om 19 u. met 20 deelnemers aan café Stienne voor een 
wandeling door het Kravaalbos. 
Onder deskundige begeleiding van Yvette Saerens die gidst bij “Regionaal landschap”, “Natuurpunt” en 
“Vogelbescherming” vatten we een tocht aan van ongeveer 5,5 Km. Duurtijd ongeveer twee en een 
half uur. Niet dat we trage wandelaars zijn, we kregen veel uitleg. Ik neem jullie even mee. 
 
Het kravaalbos is actueel ongeveer 80 hectare groot. Het ligt op het grondgebied van vier gemeenten: 
Meldert, Baardegem, Asse-ter-Heide en Mazenzele. De provinciegrens doorkruist het bos. Het water 
uit de vele bronnetjes stroomt aan de ene kant af naar de Dender en aan de andere naar de Schelde.  
Het bos is een overblijfsel van het vroegere Koolwoud, waartoe ook het Zoniënwoud en het Hallerbos 
behoorden. Het bos werd in de middeleeuwen geëxploiteerd  door de abdij van Affligem. De vele eiken 
werden gekapt en verkocht als bron van inkomsten. Door deze kap ontdekte men dat de ondergrond 
uit kalkzandsteen bestond en startte men met de ontginning van deze steen. Onder andere de 
kathedraal van Reims en de Sint-Michiels en Sint-Goedele Kathedraal te Brussel werden opgetrokken 
met deze steen.  
Dit is waar het Kravaalbos zijn naam aan ontleent. De arbeiders die de stenen ontgonnen waren 
Franstalig. De Franse woorden carrière (groeve) en vallée werden door de plaatselijke bevolking 
vertaald naar kravaal.  
Langs het Kravaalbos loopt de Faluintjesstraat. Faluintjes verwijst onder meer naar het 
middeleeuws “falloerden”, wat takkenbossen of houtbussels betekent. Die werden gebruikt om de 
paden in het drassige bos begaanbaar te maken. 
Tot zover de informatie bij het begin van de wandeling. Dit is niet zomaar een bos. Dit is een bos met 
een historie.  
 

 
 

Een belangrijk aandachtspunt: vòòr zonsondergang moeten we het bos uit zijn. Dit ter bescherming 
van de vuursalamander. Deze verlaat zijn schuilplaats bij valavond. De vuursalamander heeft een 
onmiskenbaar kleurpatroon. Een zwarte kleur met gele vlekken en strepen. Iedere salamander heeft 
zelfs een uniek kleurpatroon. Zoals iedere mens een unieke vingerafdruk heeft.  
We hadden het geluk vier reeën te kunnen spotten. Eens zij ons hadden gezien kozen ze het hazenpad. 
Hazen hebben we niet gezien ;-) 
Een specht, roodborstjes, en een blauwe reiger konden we wel waarnemen. Wisten jullie dat we aan 
de specht de blokfluit te danken hebben? Ze maken gaten in holle bomen. Als de wind door deze gaten 
blaast, geeft dit een fluitend geluid. Vandaar dat men vroeger soms dacht dat het spookte in het bos.  



In het voorjaar kleuren bosanemonen en wilde hyacinten het bos wit en paars. We konden nog enkele 
exemplaren vinden. De weelderige bloemenpracht van een week ervoor was echter uitgebloemd. We 
konden wel enkele meiklokjes spotten. 
 
Verschillende borden waarschuwen voor de vossenlintworm. Alleen, een vos zet zich neer om te 
plassen. Dus geen angst, of toch wel? Honden en mannen plassen wel tegen de struiken. Dus 
laaghangende bessen in een bos niet plukken én zeker niet opeten.  
 
In het Kravaalbos vind je heel wat Amerikaanse eiken. Deze zijn echter niet inheems. Ze werden na de 
wereldoorlogen aangeplant omdat ze sneller groeien dan onze inheemse eiken. Men had immers veel 
hout nodig voor de wederopbouw. 
Onze eekhoorns lusten de eikels van een Amerikaanse eik ook niet, waardoor die blijven liggen en 
opnieuw uitschieten. De bosbeheerders willen op termijn opnieuw inheemse boomsoorten zoals eiken 
aanplanten. Met eikels afkomstig van eiken uit Buggenhoutbos. Jawel! Vandaar dat je in het bos, en in 
weiden naast het bos, omheinde zones ziet. Hierin staan een tiental jonge boompjes, waarvan 
uiteindelijk de twee sterkste zullen overblijven. De omheining voorkomt dat reeën de jonge 
aanplantingen opeten. 
 
Via soms erg drassige paden komen we bij een grote “vijver” aan. Een restant van de steengroeve. Ook 
hier hangt een mooi mysterie aan vast.  
Zo werden tijdens de Franse revolutie door enkele Franse soldaten de grote en de kleine klok van 
Meldert uit de kerktoren gehaald. De avond was reeds gevallen toen de klokken eindelijk op de wagen 
waren geladen. De pastoor en enkele getrouwen hadden een plan bedacht om de klokken te stelen. 
Voerman Tist van Gielen Lappers, die een stel stoere Brabantse trekpaarden bezat, zou de klus wel 
klaren. Mieken van ’n Toep was graag bereid haar lijf en leden ook eens voor de goede zaak in te zetten 
en de Fransen in haar café te lokken en stomdronken te voeren. De pastoor en zijn companen slaagden 
erin de kar met de klokken te bemachigen en trokken er het bos mee in. Maar de zware vracht, de 
hellingen en het drassige terrein maakten dat de paarden met de kar vast kwamen te zitten. Tist loste 
een donderende vloek waardoor de paarden geschrokken recht sprongen en hun paardenziel uit hun 
lijf trokken… zodat kettingen en leidsels het begaven en de wagen met klokken en al achteruit bolde… 
tot in het moeras, waar hij in geen tijd naar de diepte zonk. ‘Nu nog,’ fluistert men hier, ‘kan je op 
Kerstnacht, zo rond het uur van middernacht, de klokken in de donkere diepten horen luiden.’ 
 
Na dit prachtige verhaal keerden we met rasse schreden terug naar Café Stienne. We moesten voor 
zonsondergang het bos uit zijn, weet je nog. Opdracht volbracht. 

D. 

 
  



Zeker de moeite waard!!! 
 

Okra-Merchtem nodigt iedereen uit op hun pannenkoeken dag op zondag 18 juni 
2023 in zaal ’t Vijverdal van 14 u .tot 18 u. 
Bestelling en afhaling van pannenkoeken is mogelijk  
 
-------------------------------------------------------  
 

De groep Welzijnszorg-Broederlijk delen nodigt uit op Vaderdag zondag 11 juni 

2023 op hun ontbijtactie ten voordele van projecten in Haïti en Togo.  

Er zijn 3 formules 

Je komt eten in zaal ’t Vijverdal van 8 u. tot 10.15 u. 

Je haalt je ontbijtpakket zelf af tussen 8 u. en 10 u. 

Je ontbijtpakket wordt thuis geleverd. 

Kostprijs: volwassene € 17, kinderen 3 – 10 jaar €10. 

Reservatie is verplicht en pas geldig na betaling op rek. nr. BE08 8334 8358 8413 

op naam van Welzijnszorg. Zeker je voorkeur formule aanduiden. 

Je kan je inschrijving binnenbrengen in de brievenbus van de pastorie of via 

wzzbd@pastoralezonedebron.be 
 

----------------------------------------------------- 

 

Groepsaankoop rookmelders 
 

Heeft u er al aan gedacht dat rookmelders eigenlijk verplicht zijn in huis en uw leven 
kunnen redden…Aan brandpreventie wordt te weinig aandacht gegeven tot … 
Een rookmelder wordt best geplaatst in de garage, de gang, technische ruimte en 
eventueel de kamers. 
De Hager rookmelder (kleur wit) TG 
600AL met batterij, gaat 10 jaar mee. 
 

Wil jij er ook bestellen? 
Stort dan 25 euro per stuk op rekening 
van Kwb Merchtem BE70 7995 5005 
0525 met mededeling: “naam en aantal 
rookmelders”:  

 
In september worden ze dan verdeeld. Hou het intussen veilig! 
 

----------------------------------------------------------- 

 

Scherpenheuvel 
 

We feliciteren 2 KWB’ers : Jos De 

Meuter en Roger De Zutter voor 

hun 50e deelname aan de 

voetbedevaart naar 

Scherpenheuvel. 
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Nieuwe leden 
 
Jan Wijns, zoon van Francis en Lisette is onze laatste nieuwe aanwinst in onze grote 
KWB familie; We wensen dat Jan deugd mag beleven aan zijn lidmaatschap en we 
verwelkomen hem graag op één van onze activiteiten of op zondagmorgen in het 
KWB-lokaal 
 
 

 
Geboorte 
 

KWB’er Arne Mertens heeft samen met zijn vrouwke Lotte 

voor een tweeling gezorgd.  Proficiat bij de geboorte van de 

twee jongens nl. Rik en Jelle 
 

 

Grootvader, opa, opi of…gewoon bompa 
 
KWB’er Luc Mertens is de trotse opa geworden van een tweeling en bovendien zijn 
het allebei jongens. Ze kregen van hun ouders Arne en Lotte Rik en Jelle als 
voornaam. Luc zal nog zijn werk hebben om die beide jongens te leren voetballen of 
fietsen. 
 
KWB’er Pieter Flies loopt er zo fier als een gieter bij met de geboorte van zijn eerste 
kleinkind, een jongetje, Samuel Sowah-Flies is zijn naam. Proficiat aan de ouders 
Emmanuel en Silke. 
 
Ook KWB’er Josky De Vleminck werd opnieuw grootvader van een kleindochter 
Maxenne is haar naam. Proficiat aan papa Pieter en aan mama Anke. 

 

 
Tweemaal een viergeslacht 
 
Het  gaat op deze pagina allemaal over de familie Mertens want met de geboorte van 
de tweeling Rik en Jelle kregen we tweemaal een viergeslacht. Jan als 
overgrootvader, Luc de grootvader, Arne de papa en Kim en Jelle maken het 
viergeslacht volledig. Dikke proficiat aan iedereen 
 
Bovendien hebben die twee jonggeborenen nog het geluk van twee KWB nonkels te 

hebben Brecht en Tijl en die zullen zeker hun steentje bijdragen om zelfs al eens met 

de kinderwagen te gaan rijden of een pamper te verversen. Jong geleerd is oud 

gedaan zegt het spreekwoord. 

  



Jong gezinsweekend in HINGENE (domein Laathof) 
 
Op vrijdag 12 mei trokken 16 “jonge” gezinnen naar het domein d’Ursel alwaar kasteelheer 
Van den Borre eenieder met open armen ontving om mee te helpen de moord op Neroke (niet 
de keizer, maar wel degelijk de hond van Carmen) op Cluedo-achtige wijze op te lossen. 
Uiteraard diende iedereen eerst gebrieft te worden over het weekendprogramma en de 
richtlijnen van het huis. Het belang van de sloefen kon niet voldoende benadrukt worden.  
Nadat alle gasten zich hadden geïnstalleerd en een broodmaaltijd hadden genuttigd, was het 
tijd om de hersencellen te stimuleren met een kindvriendelijke quiz met FC de Kampioenen als 
rode draad. Het werd een ware nek-aan-nekrace (slechts 10 puntjes verschil tussen het eerste 
en laatste team). Na de pauze, waarbij de allerkleinsten een verhaaltje te horen kregen en hun 
bedje konden opzoeken, bleek Team Lovastar uiteindelijk de grootste honger te hebben om 
de hoofdprijs binnen te rijven, zijnde verse droge Boma-worsten. 
De vrijdagavond werd vervolgens rustig al keuvelend en “nakaartend” afgesloten.  
Zaterdag klokslag 7.30 u. werden we door Kevin op muzikale wijze wakker geblazen opdat 
iedereen met volle moed tijdig aan de ochtendgymnastiek kon deelnemen. Na deze 
opwarming en bijhorend ontbijt was jong en oud klaar om op pad te trekken op zoek naar het 
moordwapen. Vol overgave werden alle opdrachten telkenmale met verve vervuld. De queeste 
zou een succes worden. Zoveel enthousiasme deed echter velen hun maagjes knorren. In de 
verte zagen we de voorzitter opduiken met bevoorrading voor iedereen. De voorzitter stond er 
tijdens dit moment op het belang van een sterke vrouw naast zich aan te tonen. 
Kort na de bevoorrading vonden de kinderen met behulp van een metaaldetector, die al dan 
niet toevallig in de bestelwagen van de voorzitter lag, een gigantische Engelse sleutel. Bleek 
dit het moordwapen te zijn. 
Na nog wat wandelen en hersenwerk bereikten we opnieuw ons tijdelijk domein, waar het 
onder een aangenaam zonnetje tijd was voor buitenspelletjes (voetbal, springkasteel, 
touwtrekken, kubben, lasergamen, …) of gezellig samen zijn met een hapje en een natje.  
Een regenbui en avondmaal achter de rug maakte iedereen zich op voor het wereldberoemde 
spel, “Binnen de minuut”. Het opzet is even simpel als geniaal. Verschillende groepen 
proberen binnen de minuut een opdracht uit te voeren, gaande van torens maken over koekjes 
zonder handen eten tot bekers met ballonnen wegblazen. De jeugd bleek uiteindelijk net iets 
handiger en snediger voor de dag te komen. De zege was de hunne. De vreugdekreten waren 
tot in Merchtem te horen. 
 

 
 



De allerkleinsten genoten daarna alweer van een leuk verhaal alvorens moe maar tevreden 
naar dromenland te trekken. 
De ouder(en)/(s) hadden tijdens de opdrachten duidelijk niet alles gegeven en bleken nog wat 
energie in de tank te hebben om in de polyvalente ruimte de avond verder te zetten met 
gezelschaps- of caféspelletjes en terloops onze Gustaph naar een mooi resultaat op het 
Eurosongfestival te zien schitteren. 
Druppeltjesgewijs gingen uiteindelijk ook bij de ouders de oogjes dicht en de snaveltjes toe.  
Plots was het opnieuw klokslag 7.30 u. wanneer trompettist Kevin een ware ode aan FC de 
Kampioenen bracht. Dus opnieuw tijd voor ochtendgymnastiek én ontbijt. Jammer genoeg ook 
stilaan tijd om op te ruimen en het weekend af sluiten.  
Zoals de traditie het wil gebeurt de afsluiting met een bezinningsmoment, gevolgd door de 
Werkman. 
Het bezinningsmoment stond in teken van dankbaarheid. Hét moment om alle moeders, 
mama’s, moekes, … te bedanken en in de bloemetjes te zetten. Geen mooier moment om het 
weekend onder een warm zonnetje af te ronden … alvorens de kasteelheer zijn geld kwam 

innen 😉 

En oh ja, uiteindelijk bleek Neroke niet vermoord en kregen alle kinderen een Boma-worst. 
Eind goed, al goed dus. 
Samenvattend, dankzij iedere aanwezige was het een zeer fijn en meer dan geslaagd jong 
gezinsweekend! Deze verslaggever zal volgend jaar alvast opnieuw van de partij zijn (19, 20 
en 21 april 2024). 

CR 

Wist je dat? 
 

- 2 koene ridders op hun stalen ros helemaal uitgedroogd naar het domein waren afgezakt 

- Er 273 afleveringen van FC De Kampioenen zijn gemaakt 

- HG doet wat het belooft, met vervelende grasvlekken in het bijzonder 

- Het gerucht gaat dat het dobbelspel 421 mogelijks bij de Werkman zijn intrede zal maken 

- Je speciale en unieke sleutels het best tussen carwash-jetons bewaart 

- Wanneer bepaalde individuen “peenees” in de mond nemen het gelukkige over een 

pastavariant gaat (penne) 

- Je van brood alleen niet kan leven (maar alleen beleg is ook niet evident) 

 
  



Kaats je mee? 
 

Wie kent deze sport nog? Ze was ooit één van de drukst gespeelde sporten in 
Merchtem. Bijna ieder café had een ploegje. We hebben zelfs nog wat oud topspelers 
in onze vereniging. 
 
De kaatsclub van Herleving Brussegem heeft voor ons een initiatie gratis in elkaar 
gestoken. Een kleine theorie met wat geschiedenis, dan trekken we naar buiten. 
Onder begeleiding van enkele spelers van de eerste ploeg gaan ze ons de praktijk 
laten voelen. Zit er in jou een ongekend talent… of heb je toevallig nog een 
kaatshandschoen  liggen, kom dan zeker af of heb je nog kaatsverhalen over vroeger? 
 
Waar/Wanneer: Woensdag 14 juni om 18.45 u. op de parking van de feestzaal van 
Brussegem. Zou je willen gaan maar geraakt er niet, laat maar weten op 
steve@kwbmerchtem.be of 0472 36 01 69 
 
Toeschouwers zijn zeker ook welkom, de kantine zal open zijn! 
 

 

 

 

Veldvoetbal Marollen-KWB op Cristal-boys 

ter gelegenheid van Sinksenkermis aan het station 

 Wist je dat we met 20 kindjes hebben kunnen starten met  kindervoetbal . 

 Dat we dit jaar veel kinderen van leden hebben zien spelen .  

 Dat de sfeer goed was en iedereen het een toffe editie vond .  

 Eindscore : 5-4 Marollen KWB 

 De ref een time out floot om zelf is te drinken met dit geweldig mooi weer .  

 Dat de ref een rode kaart trok maar de bestrafte speler verder mocht voetballen. 

 De er bij 3
de

  time veel Vlaamse slagers gezongen werden in de tent van statiekermis 
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Wandeling door hartje Brussel : 

vrijdag 16 juni 

 

 

Vertrek om 18 u 30 aan het station te Merchtem. Zorg dat je op tijd 

bent, een trein wacht niet. 

Inschrijving € 5 ter plaatse, graag op voorhand verwittigen:   

       Mail : Steve@kwbmerchtem.be  

      GSM Steve : 0472 360169 

Er ligt een treinticket op je te wachten. 

  

 
Vossenplein          

Justitiepaleis    
               Lift in de Marollen   
                                        
                           De Skieve Architek 
       Hallepoort 

     Hoogstraat 
                   
      Marollen 

 
                



 

 

Juni 

 
Vrijdag 2 juni   Ra(a)ke vrijdag: verkiezing bestuur alle leden kiezen mee! 

3 - 4 juni   10de Fietsweekend 

Woensdag 7 juni  Rustige fietstocht 

Vrijdag 9 juni   Op stap met de trappisten: wandeling 

Zondag 11 juni  Vaderdag in het lokaal 

Woensdag 14 juni  Initiatie kaatsen 

Vrijdag 16 juni  Stadsbezoek Brussel… 

Zaterdag 17 juni  Darts 

Zondag 25 juni  Fietsrally met BBQ 

Woensdag 28 juni  Wijkmeestersvergadering 

 

 

Juli – augustus 
 

Vrijdag 7 juli   Fietstocht voor KWB’ers 

Zondag 13 augustus  KWB-Femma dagfietstocht 

Vrijdag 18 augustus  Corrida 

Zondag 20 augustus Kermis bij KWB met de bekroning van de mooiste ajuin en 

vanaf 16 u. bakharing met ajuinsaus, pensen en 

hamburgers 

Maandag 21 augustus Kermis kampioenschap darts, petanque en kaarten  

Dinsdag 22 augustus Kermis met allerhande animatie rond de middag DJ Eddie, 

in de  vooravond de jeugdharmonie en ’s avonds optreden 

van Demi  Sec en natuurlijk ‘.Duk’  

 

Elke donderdag petanque aan het KWB-lokaal 

Elke woensdagnamiddag kaarten vanaf 14 u. in het lokaal 

 

 

 


