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Puzzelkampioenschap, zondagnamiddag 19 november.  

De opdracht was duidelijk… maak zo snel mogelijk de puzzel 

van 500 stukjes.  

Om 14.30 werd het startschot gegeven. Een gespannen stilte 

viel in het lokaal en iedereen schoot in actie.  12 ploegen 

gingen met elkaar de strijd aan.  De spanning was te snijden. De 

drang om te winnen heerste aan elke tafel.  Ongelooflijk hoe de 

tijd vliegt, als ge dringend moet  (een puzzel leggen).  Gelukkig 

bracht elke ploeg het tot een goed einde. 

De nichtekes waren het eerst klaar in 52 minuten (de 

zoektocht naar het allerlaatste stukje werd gestaakt, 

nadat de jury (Davy en Luc) hen als overwinnaar uitriep).  

De puzzelprutsters (met 3 man sterk) werden tweede met 

53 minuten, de derde plaats was voor de klepkes, die hun 

puzzel in 54 minuten legden. De Mandsteners werkten 

het rustigst en puzzelden 1 uur en 37 minuten aan 1 stuk 

door. De Verpoestjes en Blue-ies waren KWB’ers met hun 

kinderen, tof om zien! 

 

Het was een zeer gezellige namiddag, met veel volk  (44 

puzzelaars en een tiental supporters). Tof dat we zowel 

jonge als oudere puzzelfanaten aan het werk konden zien. 

 

 

   De nichtekes behaalden de 1ste plaats       

 

1 De nichtekes 52’ 28” 

2 De puzzelprutsers 53’ 29” 

3 De klepkes 54’ 44” 

4 De orangettekes 55’ 54” 

5 Turbo turtels 58’ 22” 

6 Waar is dat laatste 
stukske 

1 u 03’ 22” 

7 De groentjes 1 u 08’ 33” 

8 Hoekenwerk 1 u 14’ 14” 

9 De veurletste 1 u 29’ 30” 

10 De Blue-ies 1 u 31’ 38” 

11 Verpoestjes 1 u 31’ 39” 

12 De Mandsteners 1 u 37’ 22” 



GFAMILIENIEUWS 
 
 Eric Thomas echtgenoot van Lieve Luyten 

vader van KWB’er Michiel Thomas 
 
Jan De Block, KWB-lid  
echtgenoot van Maria Biesemans  
broer van KWB’er Eli De Block 
oom van meerdere KWB’ers 
 
Denise Schaekels weduwe van Gustaaf Beeckman 
zus van KWB’er Daniel Schaekels 
tante van KWB’er Walter Notredame 
 
Evarist Heyvaert echtgenoot van Martha Van Mulders 
vader van KWB’er Jos Heyvaert 

 
 
 

             
 
 
 

  In memoriam Jan De Block 

 
Eind vorige maand namen we afscheid van Jan 
De Block. Deze vriendelijke en joviale man was 
jaren wijkmeester in KWB afdeling Peizegem 
waar hij ook nog altijd als lid was ingeschreven. 
Hij had veel sympathie voor onze KWB en 
regelmatig deed Jan mee aan activiteiten vooral 
kaarten was zijn hobby. Als tuinman in de 
serres van Laken wist hij heel veel over planten 
en bloemen en zijn tuin was zijn heiligdom. 
Velen kwamen Jan raad vragen over de 
verzorging van hun bloemen of het aanplanten 
van hun siertuin. 

  
Sociaal bewogen was Jan ook jarenlang geëngageerd in het missiewerk van broeder Marcel 
Mathijs in Congo en van zuster Denise Brabant in Guatemala. Jan was een volgeling van 
Mgr. Cardijn en hij volgde zijn kajottersidealen in woord en daad. Als lid van Samana 
Merchtem ging Jan op bezoek bij zieke of oudere mensen van onze parochiegemeenschap.  
 
Jan was, zo vertelde me iemand, ‘een echt brave man’. Zijn wijkmeester Evert ging graag 
op bezoek bij Jan en ze genoten beiden van de goede gesprekjes. 
Goedlachs, stond hij positief in het leven altijd bereid om een praatje en meestal met een 
kwinkslag. Jan had het de laatste tijd moeilijk met zijn gezondheid en zo is hij stillekes bij zijn 
grote vriend  Onze Lieve-Heer gegaan. Onze oprechte deelneming aan de familie. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… en ‘s avonds 
 

Sterretjeswandeling Femma-KWB 
Zaterdag 23 december 2024 

Vertrek: 18.45 u. 
zaal ’t Vijverdal 

 
Een uitnodiging voor een tochtje, veilig begeleid, van 4 km. 
Aan een 4 of 5 tal stopplaatsen overlopen we ons leven van 
geboorte tot ouder worden aan de hand van een tekst over 
’het streepje’. Het streepje heeft een betekenis, het gaat over 
de tijd dat we hier leven en wat we ervan maken! 
Een tekstje, een lied, een hapje, een drankje en gezelligheid 
troef, want het wordt echt een toffe en inhoudelijke tocht, 
zeker met jou erbij natuurlijk. 
Een hesje, een klein lampje voor onderweg zijn geen 
overbodige luxe. 



KWB kookavond 21 november – aperitiefhapjes 

 
Met 43 KWB hobbykoks mochten we net zoals vorig jaar op bezoek bij Eetclusief. 
Deze keer moesten we zelf onze handen uit de mouwen steken. We werden door 
Wim in 5 groepjes verdeeld. Elke groep kreeg als opdracht, een hapje te maken voor 
de nieuwjaarsreceptie. We kregen van Wim de vrijheid om op verkenning te gaan in 
zijn professionele keuken. Zelf zochten we onze nodige ingrediënten bij elkaar. Een 
groepje frituristen toverden heerlijke tempura scampi uit de frietpot. Asian en 
zuiderse balletjes werden vakkundig gerold en afgebakken. Een bladerdeegje met 
vis, prei en emmenthal vergde veel werk. Zelf de snelvriezer werd gebruikt om het 
versnijden te vergemakkelijken. Tussen het gewoel vond Wim nog de tijd voor onze 
koks bij te staan met allerhande tips and ticks. Om er zeker van te zijn dat de hapjes 
voldoen voor de nieuwjaarsreceptie moesten we uiteraard een proeftest doen. Deze 
test was uiteraard heel geslaagd en de hapjes werden goed bevonden. Kom ze 
gerust ook eens proeven tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari. 

  
 

Volgende kookavond : woensdag 24 januari – 19.30 u. 

 
 
 

 
 

Nieuwjaarsreceptie op zijn KaaWeeBee’s 
Zondag 7 januari 2024 

KWB-lokaal 10 u. 
 

 
 

Op zondag 7 januari steken we de herinneringen aan 2023 bij de vorige jaren in onze 
rugzak.  
We hopen en dromen van een voorspoedig en gezond 2024 
Op dit alles willen we het glas heffen. 
 
Welkom 



Wistjes!  
 
 Dat we KWB’er Ludwig 

Vanderstappen een optreden zagen 
doen in het programma ‘iedereen 
beroemd’ op VRT 1. Hij speelde 
warempel de dubbelganger van de 
welbekende Jan De Smet, de 
vroegere zanger van De Nieuwe 
Snaar. Ludwig had zijn baard wat 
laten groeien en een hoed opgezet 
en warempel de gelijkenis was 
treffend.  

 
 

Zou Ludwig ook zo goed kunnen zingen als Jan want dat zou een optie zijn 
voor een KWB-optreden op het jaarfeest bijvoorbeeld. Mogen we daaraan 
twijfelen Ludwig? 

 Dat we in onze KWB-afdeling een super zangtalent hebben want Theo Teugels 
(links op de foto) werd door het ‘Parochiaal Mannenkoor’ van onze parochie 
gevierd voor maar liefst 60 jaar zanger. En weet dat Theo bijna geen enkele 
repetitie overslaat. Op het einde van de misviering ter gelegenheid van Sint 
Cecilia kreeg Theo het gouden Sint Rombouts kruis en een diploma van de 
aartsbisschop. Proficiat Theo. Tijdens dezelfde misviering op het Sint Cecilia 
feest van het Parochiaal Mannenkoor kreeg KWB’er Herman Bertels(rechts) het 
zilveren Sint Rombouts kruis voor zijn 25 jaar als zanger. 

 

 
(Foto M.Hermans) 

 

 Dat de keuze voor de wijn op het jaarfeest een hele bedoening was. De wijn 
wordt altijd aangekocht bij Ter Dreef daarmee steunt KWB deze school. 
Met 13 werd er ‘geprobeerd’ te kiezen. Geen sinecure want de meningen waren 
nogal verdeeld en Wouter moest uiteindelijk de knopen doorhakken.  

 Dat op zondag 17 december de kerstlunch voor alleenstaanden wordt 
georganiseerd in zaal ’t Vijverdal van 11.30u. Voor € 10 kan je deelnemen mits 
inschrijven en storting op reknr. BE08 8334 8358 8413 of op 
wzzbd@pastoralezonedebron.be. Wie vervoer nodig heeft laat dat best weten. 

 Op zondag 10 december om 19 u. organiseert de werkgroep Knipoog 
Wereldlichtjesdag op het kerkhof van Merchtem. Een sereen lichtritueel om de 
overleden kindjes te herdenken; Het koor Stefanimo van Mollem zorgt voor de 
muzikale begeleiding. 

mailto:wzzbd@pastoralezonedebron.be


Wijkmeestersvergadering van vrijdag 3 november 

 
Een 20 tal wijkmeesters werden begroet door de oude (Steve) en de nieuwe (Frans) 
voorzitter. In de bezinning door Hedwig en Norbert werden de overleden leden, Louis 
Spinnoy en Jan De Block) en de overleden familieleden van onze leden herdacht.  
De bezinningstekst ging over ‘het streepje’ dat tussen de geboortedatum en het 
overlijden wordt gezet. Dit streepje heeft een betekenis. Hoe heb jij in de tijd 
tussen de geboorte en het overlijden geleefd? 
 

Yves nam de voorbije activiteiten onder de loep, hier werd al in de vorige Kleine 
Raak uitvoerig verslag over gemaakt. Voor het financiële inpakt zorgde Steve met de 
nodige humor om de verlieslatende initiatieven toch een positieve evaluatie te geven. 
Nico mocht de komende activiteiten aankondigen, waaronder het jaarfeest, het 
blokjesfestival en de sterretjeswandeling. 
Onder de pauze genoten we van 2 traktaties want 2 wijkmeesters werden grootvader 
of peter nl. Geert Ringoot en Luc Van Campenhout 
 

Uitvoerig ledennieuws met vooral de vermelding van de nieuwe leden en de 
herverdeling van de leden van een wijkmeester die een pauze wil inlassen. Alles ging 
zeer vlot. 
 

Frans bracht nog het jaarfeest ter sprake. De misviering om 18 u. welk thema kunnen 
we aan bod brengen in de misviering, vernieuwing of verdraagzaamheid en wat kan 
de inbreng van KWB zijn? Op het feest zelf werd de nieuwe vorm van het eetbuffet 
uitgelegd en werden de namen van de gevierden voorgelezen en dat zijn er dit jaar 
heel wat. 
 

Viering: 
 60 jaar lid: Robert Wambacq 
 50 jaar lid: Filip Heyvaert; Willy Amerijckx, Roger Boeykens, Jan Willocx, Luc 

Van Schuerbeeck en Bruno Verbeke 
 25 jaar lid: Ludwig Buelens, Ludo Dierickx, Frans Van Gucht, Herman Bertels, 

Jan Robberechts, Marc Van Weverberg, Kristof Van Damme, Josky De 
Vleminck, Erik Moens, Leo Verhaegen 

Dikke proficiat mannen. 
Norbert 

 
 

 
 

NIEUWE KWB TRAINING-UITRUSTING. 
 
Iedere zondagvoormiddag kan je komen kijken en eventueel passen in het KWB-lokaal. 
 

   



 
 

 
 

Wanneer:  
Op dinsdagavonden 16, 23, 30 januari 2024 en 6 februari 2024.  
Deuren Vijverdal open om 19.45uur. We starten om 20uur. 
  
Waar: 

Zaal Vijverdal te Merchtem, afsluiten doen we in de werkman 😊 

Wat: 
Heb je zin om te genieten van enkele gezellige avonden vol dans en plezier? 
Danservaring moet je zeker niet hebben. We starten met de basis en bouwen zo 
verder op zodat we na 4 sessies enkele figuren onder de knie hebben. 
We hebben onze dansavond (van 20u. tot 22u.) opgedeeld in 3 blokken van 
ongeveer 30 minuten. 

 Wals, Swing, …. 

 We rusten efkes uit! 

 Bachata (Salsa), ……. 

 We laten alles efkes bezinken en doen nieuwe krachten op! 

 Footloose, line dans, … 

 Voor zij die willen is de werkman open om efkes na te praten! 

Kristel en Kris, Petra en Eddy staan klaar om te begelei(ij)den! 
 
Kostprijs: 
Voor deze 4 sessies  samen vragen we een bijdrage van 20 euro per danskoppel.   
Om praktische redenen vragen we ook per danskoppel in te schrijven. 
Een drankje tijdens iedere pauze is inbegrepen. 

 

 

 

Meer informatie: 

Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij: 

Wouter Kemels, 0473 820660,  wouter.kemels@kwbmerchtem.be. 

Schrijf het bedrag over op rekening BE70 7995 5005 0525 van  KWB Merchtem met 
vermelding “dansen en je naam”   en stuur een mailtje naar  
wouter.kemels@kwbmerchtem.be  of laat iets weten in de werkman.  
 

Inschrijven is verplicht! 

Dans je mee?    

mailto:wouter.kemels@kwbmerchtem.be
mailto:wouter.kemels@kwbmerchtem.be


 

2024 staat voor de deur! 
 
Dikwijls zeggen we ‘De tijd vliegt’ en inderdaad we staan op de drempel van een 
nieuw jaar 2024 en toch geeft het de indruk dat we pas goed begonnen zijn aan 
2023. 
Wat er in 2024 op ons afkomt, hangt deels van onszelf af en van onze gezinsleden al 
zijn er heel wat toevalligheden die een serieuze rol kunnen spelen. Ook kunnen 
politieke beslissingen of onze werkomgeving een rol spelen zowel met een positief 
als met een negatief gevolg 
 

2024 in onze eigen omgeving! 
 

 Hopelijk en dat is het voornaamste dat wijzelf en onze naasten gezond blijven 
 Dat onze kinderen hun best doen op de school 
 Dat als onze grotere jeugd kiest om verder te studeren en op hun eigen ‘kot’ te 

gaan wonen het goed doen 
 Dat er kinderen geboren worden in ons gezin of dat we grootvader worden. 
 Ingrijpend is dat mensen die we graag zien en waarmee we een goede band 

hebben sterven 
 Grotere werken aan ons huis dienen zich aan 
 Zijn er grote verschuivingen op het werk, moeten we verhuizen, inleveren. 

 

2024 in de wereld rondom ons! 
 

 Wordt het eindelijk eens echt vrede in de wereld? 
 Nemen onze politici de juiste beslissingen over het milieu? 
 Wordt de kerk nu gevrijwaard van negatieve berichtgeving? 
 Krijgt onze Lieve Heer nog een plaatsje in ons hart? 
 Krijgt iedere mens voldoende voedsel, de nodige medicijnen,  

de nodige vrijheid van zeggen en doen? 
 Is elke mens nu eindelijk evenwaardig wat ook zijn huidskleur, zijn geloof of 

zijn woonplaats ook is? 
 
Er zijn nog vele vragen, zorgen, werkpuntjes niet alleen voor de leiders van de 
verschillende landen maar ook dichtbij ons.  
 

 IJveren wij als KWB voor meer verdraagzaamheid, voor gelijkheid 
 Geven we voldoende aandacht aan vreugde en verdriet van andere KWB’ers 
 Is iedereen welkom in onze beweging,  
 Hebben we aandacht voor inclusie van mensen met minder talenten of 

mogelijkheden. 
 
Vrienden KWB’ers zetten we ons aan de ploeg en duimen we voor: geluk, vrede, 
samenhorigheid, verdraagzaamheid waar we ons ook begeven op het werk, in de 
buurt, in de sportclub…. 
 
Wat een luxe om daar te mogen/kunnen aan meewerken! 

Norbert 
 
 

 



Advent 
 

Een mens wil kunnen uitkijken naar morgen. 
Wil zich gewaardeerd voelen en omringd. 
 
Een mens wil zich verwacht voelen. 
Een huis moet een thuis zijn, 
veilig en warm. 
 
Mensen willen tot een gemeenschap behoren,  erbij zijn. 
Wie ze ook zijn, waar ze ook wonen, hoe ze er ook uitzien. 
 
Arm of ijk, je wil bemind worden; 
vriendschap en liefde zijn levensnoodzakelijk. 
 
Jezus trok op met tollenaars en zondaars,  
met publieke vrouwen, met zieke en arme mensen, met Jan en alleman. 
Hij maakte geen onderscheid, gaf iedereen een tweede kans. 
 
 

 
 

OOppaa,,  ggrroooottvvaaddeerr,,  ggrroottee  vvaaddeerr,,  ooppii  ……  
 

 Een lachende en fiere KWB’er Luc Van Campenhout wist 
ons te melden dat hij grootvader geworden was van een 
flinke kleindochter die de naam Fleure kreeg van haar 
ouders Kevin en Maja. Grote zus Lente zal wel uiterst 
tevreden zijn met haar nieuwe speelkameraadje. 

 

 

 

 

 

NNiieeuuwwee  lleeddeenn  
 

 Jonathan Saey 

 Senne De Bruyn 

 Marc Vanderstraeten (Peizegem) 

 Ruben Kemels 

 Gert Thyssen 

 

 

Niet vergeten ? 
 

 Inschrijven voor het jaarfeest van 9 december ten laatste op 3 

december. 

 Overschrijving ledenbijdrage 2024. 

 



Kaartkampioenschap ‘Wiezen’ of ‘whist spelen’ 
 
Waarom regent het de laatste tijd altijd op de avond van het  
kaartkampioenschap? De vraag die we meermaals hoorden  
bij de 28 kaartspelers. 

 
Bij de loting om de plaats aan te duiden aan de verschillende tafels deed Steve twee 
uitspraken die de moeite waren. 

 Louis Van Schel, nieuw KWB-lid doopte hij tot Louis Van Schol. 
 De avond start hier zo rustig was de tweede uitspraak. ‘ach ja de Ringoten zijn 

op weekend. 
 Maar wat zouden we zonder de Ringoten doen? Ze zorgen voor volk, 

ambiance en ze zijn ook steeds paraat om een helpende hand uit te steken. 
 

Winnaar van de avond met 78 punten werd Luc Raeymaekers. Lekkere hamburgers, 
bedankt kookteam, dankjewel tapploeg voor de service en tof dat ‘de Pol’ er terug bij 
was. Fijne avond met een droomteam mogen spelen, Danny, Marcel en Luc.  

Norbert 

Vrijdag 15 december 
Vrijdag 12 januari 2024 
Vrijdag 9 februari 2024 
Vrijdag 8 maart 2024 

 
Finaleavond op vrijdag 12 april 2024. 

 

 
Pingpong 
 
Wekelijks spelen we op donderdagavond wedstrijdjes in de 
judozaal van de sporthal. 
We starten telkens om 20.30 u. en eindigen om 22 u. (met de 
pingpong  ). Nieuwkomers zijn natuurlijk altijd welkom. 
En pingpong is super goed om de conditie en voor de kilo’s  
In bedwang te houden; 

 

 
 

 
 

Uitnodiging voor alle voetballers en/of supporters 
 

Aan de Merchtemse zaalvoetbalcompetitie neemt ook een ploeg van KWB deel. 
Aanmoedigen mag zeker. 
In de sporthal zijn volgende matchen gepland. 
 

7 december om 19.45 u. Thaboyz -  KWB 
14 december om 19.45 u. IFI B – KWB 
 
En… de twee laatste matchen ging het uitermate  
goed. Voor de beker werd het een 1-1 gelijkspel maar met de penalty’s vlogen we 
eruit en in de competitie boekten we een overwinning met 8-4 tegen KAJ-Peizegem 
 

 



 
 

KWB supportert op veldrit in Diegem 28 december 2023 

Een spontaan gesprek tussen 2 KWB’ers:  

Seg, geen goesting om mee te gaan naar Cross Diegem van’t jaar? Vorig jaar een 

prachtig podium gemist mannekeslief! 

Goh, da’s donderdagavond 28 december zeker? Kort tegen oudejaar, altijd een 

zware periode. 

Zwaar voor uwe lever? Of om het thuis verkocht te krijgen? Aan café Mieregemhof 

vertrekken we om 17.45 u zodat we de dames hopelijk nog kunnen zien vertrekken. 

De bus vertrekt dan terug richting Merchtem om 22.45 u, zodat we toch nog op een 

schappelijk uur thuis zijn. En ik heb al gehoord dat er niet gewacht wordt op 

achterblijvers. 

Awel, ik heb er wel zin in, maar ik ga nog bezien.  

Geen probleem, weet wel dat als je voor 10 december 

inschrijft*, het 30 euro kost en na 10 december 35 euro.  

Is dat niet duurder dan anders?  

Ja alles wordt duurder, maar er wordt al een pilske of een 

cola voorzien voor in’t opgaan he! 

Ik denk dat ik dan toch rap ga inschrijven.  

Ah goed, met wat bekend volk is dat altijd plezant. Oefent 

de hits van de Romeo’s al maar! 

Haha, ik ga eerder voor de crossers denk ik. 

Voor ik het vergeet: ziet dat ge op de bus proper schoeisel hebt en een zakske voor 

uw vuil gerief Allé, tot één dezer nog eens in de Werkman of bij den bakker. 

Ja zele! 

*Inschrijven doe je door 30 euro (of 35 euro na 10 december) over te schrijven op de 
KWB-rekening: BE70 7995 5005 0525 met vermelding van ‘Cross Diegem + naam).  
Nog vragen:  
Yves De Meersman, yves.de.meersman@kwbmerchtem.be, 0472 292807 . 
 

 

Darts 
 
Darts avond 18 november was weer een pijl in de roos. 
de nieuwe dartsblokken aan de muur werden warm 
onthaald. Er waren een aantal nieuwe gezichten die we 
mochten begroeten en die ook tot in de late uurtjes 
bleven. Er werd niet alleen tactics gespeeld maar ook 
501. Volgende data: 
 

 

Zaterdagen 16 december en 20 januari 2024 KWB- lokaal – 20 u. 

 



Het Vredeslicht komt naar Merchtem …doe je mee? 
 
Op zaterdag 16 december organiseert de pastorale zone de bron een trektocht die  het 
vredeslicht vanuit de Begijnhofkerk in Brussel naar onze gemeenschap brengt. De tocht 
verloopt voor het grootste deel langs rustige wegjes en paden.  
Dit vredeslicht wordt vanuit de geboortekerk in Bethlehem, uit de grot waar Jezus werd 
geboren, verspreid over meer dan 30 landen. Via Oostenrijk en Duitsland wordt het naar 
Brussel gebracht. Wij brengen het tot in Merchtem en van daar gaat het richting Buggenhout 
en Dendermonde. 
Het is niet alleen een symbool van vrede maar wil ook een instrument zijn om elkaar te 
ontmoeten. 
 
Concreet nodigen we jullie uit om mee te stappen vanuit Brussel (25 km), Jette (18 km), 
Bollebeek (7 km) of Mollem (4 km) en het vredeslicht mee te dragen. Lukt het niet ? Dan zijn 
jullie zeker welkom in Bollebeek , Mollem of Merchtem om aan het vredeslicht een kaarsje 
aan te steken en zo het vuur verder uit te dragen (zie hieronder voor praktische punten). 
In kerken van onze parochiale zone zal het vredeslicht ook tot na kerstmis blijven branden 
zodat wie wil er een kaars kan komen aansteken. 
We hopen dat dit symbool in onze gemeenten uitgroeit tot een groot netwerk van vlammen 
die onze verbondenheid met elkaar tonen.  
We nodigen uiteraard alle leden van onze verenigingen uit om (een deel van de tocht) mee 
te stappen of het vredeslicht op één van de afhaalpunten op te halen. 
 
Praktisch: 

 We vertrekken in Brussel Centraal om 09 u. (trein vanuit Merchtem om 08:22 u.) 

 Halen het vredeslicht op in de Begijnhofkerk om 09:30 u.  

 In Jette verwelkomen we de stappers die vanuit Jette komen (10:40 u. - trein vanuit 

Merchtem 10:22 u.)  

 In Bollebeek, aan de kerk, is er een bezinningsmoment om 14:45 u.  

 In Mollem op het kerkplein om 16 u. 

 We komen aan in Merchtem om 17:45 u. en brengen het vredeslicht binnen tijdens de 

avondviering van 18 u. 

Wie mee komt stappen kan zich inschrijven op vredeslichtmerchtem@gmail.com . De dag 
zelf zorg je voor een lunchpakket (voor wie vanuit Brussel of Jette meekomt ), een hesje en 
een als je dit hebt, ook een licht of koplampje dat uw zichtbaarheid verhoogt.  
Wie wil meewerken is uiteraard ook welkom en kan zich opgeven op hetzelfde email adres. 
Wie het vredeslicht komt afhalen met een kaarsje in de kerk van Bollebeek, Mollem of 
Merchtem kan dit zonder inschrijving. De pastorale zone zorgt voor de kaarsjes.  
 
Alvast dank, 
 
De pastorale zone De Bron,   
De werkgroep Diaconie 
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KKWWBB  KKAALLEENNDDEERR  DDEECCEEMMBBEERR  22002233  ––  JJAANNUUAARRII  22002244  

 

December 

Zondag 3 december De Sint op bezoek in het lokaal 

Maandag 4 december Oefenen voor de zang in de misviering van het jaarfeest 

Zaterdag 9 december Jaarmis overleden KWB-leden en jaarfeest 

Vrijdag 15 december Kaartkampioenschap 

Zaterdag 16 december Darts 

Zaterdag 23 december Blokjesfestival en ’s avonds  sterretjeswandeling 

Donderdag 28 december Veldrit in Diegem. 

Vrijdag 29 december Wijkmeestersvergadering 

Januari 2024  

Zondag 7 januari   Nieuwjaarsreceptie in het KWB-lokaal 

Vrijdag 12 januari  Kaartkampioenschap 

Dinsdagen 16 – 23 – 30 januari en 6 februari Danscursus in zaal ’t Vijverdal 

Donderdag 18 januari Ouders onder hoogspanning 

Zaterdag 20 januari  Darts 

Woensdag 24 januari Kookavond 

Vrijdag 26 januari  Ra(a)ke vrijdag: ‘knappe koppen’ 

 
 

Elke donderdag ping-pong in de sporthal om 20.30 u. 
 
 
 

 
 
 


