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WIJ GEDENKEN 
 

 Frans De Greve, echtgenoot van Riet De Block 
Schoonbroer van KWB’er Eli De Block 
 
Eveline Charlier, weduwe van Hendrik De Jonge 
Moeder van KWB’er Michel De Jonge 
 
Emile ‘Mil’ De Bauw echtgenoot van Denise De Coster 
Schoonbroer van KWB’ers Joseph Andriessens en Robert De Ron 
 

 
 

             
 

 
 

Dat wij 
 

Dat wij, vandaag en morgen 

in elkaar 

het beste oproepen, 

het vermogen tot solidariteit. 

Is dat niet onze diepste bestemming? 

 

Dat wij, vandaag en morgen 

ons afstemmen op elkaar, 

op zoek naar saamhorigheid, 

in staat tot symfonie, 

samen sterk in sociaal werk. 

Is dat niet onze belangrijkste missie? 

 
 

 
 

 

Dat wij voor kleinen en kwetsbaren 

hoopgevend zijn, 

dat we ze bemoedigen en versterken, 

dat we opkomen voor een zorgzame samenleving 

Is dat niet onze hoogste prioriteit? 

 

Dat wij, elkaar tot zegen zijn. 

Dat wij ontvankelijk worden 

voor bezieling die ons aanzet 

tot gerechtigheid en mildheid 

tot verbondenheid van allen met allen. 

Is dat  niet onze grootste vervulling? 

Jean-Paul Vermassen 
 

 



 
Op de terreinen van de KSA Merchtem (Lt.J.De Windestraat 60) om 19.15 u. 

 
We starten om 19.30 u. 
 
Wanneer: dinsdagavond  30 april  2024. 
 
Mannen, wie smijt of sjot het verst, het raakst ? 
 

➢ Sjakossen werpen  

➢ Sloef schieten  

➢ Zandzak werpen 

➢ Papier werpen  

➢ Band werpen      

➢  ………  

 
Kom zeker in korte broek, ‘t zal zweten worden  
Ook voor niet sportievelingen, aanmoedigen mag en kan. 

 

Kostprijs: deze activiteit is gratis 
 
Meer info: Hugo Willems, hugo.willems@kwbmerchtem.be, 0477 633497 
Om een idee te hebben hoeveel leden we mogen verwachten, zou 
het tof zijn dat je iets laat weten aan Hugo. 
 

Het spreekt voor zich dat je de avond zelf ook nog welkom bent 😊 

Napraten doen we in het KWB lokaal rond 23 u . 
 
 

 
 

1 mei: gezinsdag op de boerderij 

Op de dag van de arbeid nodigen we de jongere gezinnen uit om samen met ons 

naar de kinderboerderij De Barelhoeve in Bornem te trekken. 

Iedereen welkom op deze namiddag 

vanaf 14u. De Barelhoeve is een vrij 

toegankelijke kinderboerderij in 

Bornem waar de jongste kwb’ers naar 

de dieren kunnen gaan kijken en we 

hen op een ijsje zullen trakteren. 

Praktisch: 

• Waar: Barelstraat 183, 2880 Bornem  

• Wanneer: 1 mei 2024, 14u tot +/- 17.30u 

• Prijs: gratis (de Barelhoeve is gratis toegankelijk) 

 

Smijt er eens mee 

 



Bedrijfsbezoek Slagerij Saerens 
 

Wie eet er al niet eens graag een lekker stukje vlees, 

of een verse salade op de boterham? Hoe wordt dat 

nu eigenlijk gemaakt? En hoe beginnen ze aan het 

versnijden van een achterkwartier van een rund? 

Meester-slager Sven Saerens heeft ons een 

rondleiding gegeven in het atelier van zijn slagerij 

waar alle dagverse producten gemaakt worden vanaf 

4 u ’s ochtends. We leerden ook hoe de kipfilet 

charcuterie wordt gemaakt op basis van vers 

kippengehakt, kruiden, huisbereide kippenbouillon en 

veel tijd. Het beslag moest wel anderhalf uur in de 

tumbler zodat alle eiwitten goed loskomen om een 

goede binding te geven voor de kipfilet. 

 

Nadien kregen we nog een live demonstratie 

van het versnijden van een achterbil van een 

koe. Sven bestelt hele koeien van Belgische 

oorsprong die elke week vers geleverd 

worden, 1 of 2 per week. En varkens? Die 

komen al in stukken geleverd, maar dat zijn 

er zo’n 10 tot 12 elke week. 

Na een kleine drankpauze tussendoor en 

proevertjes van de huisgemaakte pensen en 

ballekes zijn de meesten van de 20 

aanwezigen terug huiswaarts gegaan met de  

 

 



Bezoek tuinbouwschool 

Vrijdag 22 maart stond het bezoek aan de ‘tuinbouwschool’ in 
Peizegem op ons KWB-programma. 

Een verslag over deze zeer interessante avond maken wordt een opgave die ikzelf 
niet kan waar maken maar wie interesse heeft om deze school te bezoeken en er 
meer over te weten te komen kan zeker terecht op de opendeurdag die er ieder jaar 
wordt georganiseerd en als je het mij vraagt dat is meer dan een aanrader. In dit 
verslagje beperk ik me tot een aantal weetjes. 

De 37 KWB’ers keken met grote ogen en met open mond van verbazing wanneer 
Willem Van Schuerbeeck, directeur van de school, zijn uitleg gaf over wat er allemaal  
onderwezen wordt. Voor iedereen en op verschillende niveaus is er voor elke leerling 
wat te bereiken. Van de aanzet tot hogere studies, bio-ingenieur, tot praktijkgerichte 
doelen (aanleg en onderhoud van de tuinen, verzorging van dieren…). Ongeveer 420 
leerlingen vinden hier mogelijkheden om een keuze te maken over de richting die zij 
willen volgen. De naam tuinbouwschool dekt in geen geval de lading van wat hier 
allemaal wordt aangereikt aan studierichtingen. 

In twee groepen kregen we van twee, zeer bekwame, leraars heel wat theorie te 
verwerken. Telkens werd benadrukt dat ze hedendaagse en maatschappelijk 
relevante thema’s bespreken, bestuderen en er proberen een oplossing voor te 
zoeken zonder dat een eindbeslissing of een keuze wordt genomen. (stikstofdossier 
en de invloed ervan op de landbouw, de industrie maar ook op ons autovervoer en 
onze verwarming….). Ook de golven en de trillingen die door onze ether gestuurd 
worden door allerhande toestellen (radio, Tv, GSM…) kregen de nodige aandacht. 

Praktijkleraar Geert, ging met ons mee naar de serres waar allerhande praktijklessen 
worden gegeven. Planten, groenten, dieren, vogels, tuinbouwaccessoires die 
onderhouden moeten worden krijgen hier begeleiding en tevens de kennis om in de 
praktijk, het arbeidscircuit, mee te draaien. In de lessen wordt er tevens veel 
aandacht besteed aan het werken in teamverband. 

Dit bezoek heeft velen een inzicht gegeven over wat er in deze school wordt 
aangereikt. Een voltreffer voor KWB, dikke dankjewel aan Willem en zijn team. 
Tijdens de pauze kregen we bovendien nog een drankje, een frituurhapje en chips 
als toemaatje wellicht om te bekomen van wat er ons allemaal verteld werd.  

Norbert 
 

 



 aan het woord 

 
Erik De Smedt stelt zich voor en hij vertelt meteen wat de taken en voordelen zijn voor de 
werknemer wanneer hij een ongeval heeft. Eerst nam hij ons mee in cijfertjes over 
arbeidsongevallen. Wist je dat de meeste ongevallen in de bouw en transport sector 
gebeuren. Dat er veel soorten beroepsziekten bestaan! Hij ging meteen door over de 
Wetgeving en de voorwaarden van een arbeidsongeval. Het is zeer belangrijk dat we dit 
melden. 

Wie controleert dit allemaal? Fedris is het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s 
en heeft een controlerende taak tegenover werkgevers en 
verzekeringsondernemingen. Ook kan je hier terecht voor vragen over 
arbeidsongevallen en beroepsziekten . 

Erik vertelde ons wat we best doen bij een arbeidsongeval en natuurlijk na de eerste zorgen. 

Wist je dat indien je een arbeidsongeval hebt je binnen de kortste keren je werkgever maar 
ook de preventieadviseur moet inlichten. 

 

Verder kregen we ook mee wat het 
doel is van een ongeval te melden: 
voorkomen, leren, oorzaken 
vermelden, preventiemaatregelen, 
sensibiliseren. Het blijft wel de 
bedoeling om constant bij te sturen en 
te verbeteren om ongevallen te 
vermijden. 

We bedanken Erik met een applaus 
voor deze leerrijke avond . 

  

 

 

 

Zondagvoormiddag … 
 

De huisklok van het KWB-lokaal viel stil. Voor 

sommigen was dat een probleem om op tijd 

thuis te zijn voor het eten. 

Voor anderen een luxe want dat was de reden 

dat ze wat langer bleven hangen. 

Luc vond het nodig om regelmatig de wijzers 

van plaats te veranderen tot plezier van velen. 

 



Oproep helpende handen -  ‘ parochie in feest’ 

parochiedag met 2de oldtimerwijding - 5 mei 2024 
 
Op zondag 5 mei vieren we verbondenheid tijdens onze ‘parochiedag’. Dank zij de 
hulp van vele bewegingen en organisaties die ons een warm hart toedragen, kunnen 
we een schitterend en gevarieerd programma voorstellen, waarvoor echt dank. 
 
Maar … we hebben hulp nodig om alles in goede banen te leiden. Heb je tijd, 
goesting of klopt je hart voor onze parochie, dan kan je meehelpen. 
 
Jouw keuze: 
 

• opstellen tent, klaarzetten zaal en opvullen koelkasten: zaterdag 4 mei 9 u. 

• opstellen buitenterras: zondag 5 mei 8.30 u. 

• afwassen, bedienen en afruimen: zondag vanaf 11.30 tot 18 u. 

• opruimen: zondag 5 mei vanaf 18 u. (stoelen, tafels, tent, poetsen zaal, …) 

Geef ons een seintje: via een briefje in de brievenbus van de pastorie óf 

via Geert 0476/428.427 -  geert.ringoot@proximus.be 

• bakken van taarten voor het dessertbuffet van zondag 5 mei. Taarten 

binnenbrengen op zondag tussen 9 u. en 10 u. Geef best vooraf een seintje 

aan Lieven Van Der Meeren 0496/64.65.89 of  dours.vdm@skynet.be 

Vele handen en vele mensen met allerlei talenten hebben we nodig! 
Hou alvast zondagnamiddag 5 mei vrij.  
Het wordt zeker een heel plezante en deugddoende dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar een nieuwe zaalverantwoordelijke voor onze 

parochielokalen ! 
 

Inderdaad, Evert en Lies stoppen eind augustus 2024 met hun taak als 

zaalverantwoordelijken van onze parochiezalen en lokalen. Wij danken 

hen voor de fijne en vlotte samenwerking. 
 

Het beheerscomité gaat dus op zoek naar een nieuwe en geëngageerde 

zaalverantwoordelijke(n). Geïnteresseerden kunnen tot 19 mei een korte 

motivatie sturen naar Geert Ringoot (geert.ringoot@proximmus.be) en 

Walter Teugels (walter.teugels@skynet.be). 

mailto:geert.ringoot@proximus.be
mailto:dours.vdm@skynet.be
mailto:geert.ringoot@proximmus.be
mailto:walter.teugels@skynet.be


Wijkmeestersvergadering van woensdag 28 februari 2024 
 
Frans begroette de wijkmeesters op zijn humoristische wijze. In de rubriek familienieuws 

herdachten we de overleden familieleden van onze leden. Bij het overlijden van Marcel Van 

Keer, wijkmeester van onze KWB, werden vele verhalen verteld die de wijkmeesters zich 

herinnerden van Marcel. Zijn vriendelijkheid en zijn hulpvaardigheid werd benadrukt alsook 

zijn sportieve kant voetbal en fietsen. Zijn kennis bij het kaartspelen werd bewonderd. 

Marc hield een geslaagde bezinning over een hedendaagse benadering van de 10 

geboden. Het werd een aangename en vlot debat waarin quasi iedereen zijn zegje had. 

Hierbij de tekst die we besproken. 

• Wij willen ons mee engageren voor 
een duurzame sociale zekerheid die 
stand  houdt over generaties heen 

 

 • Voor duurzame gezinsrelaties onder 
welke vorm ook die veiligheid en 
vertrouwen geven aan kinderen 

• Voor een duurzaam engagement en 
solidariteit dat verder reikt  dan een 
financiële afweging 

 

 • Voor een duurzame vriendschap die 
krachtig is op momenten van 
tegenwind  

• Voor een duurzame vrede die een 
chemische en nucleaire catastrofe 
afwendt 

 

 • Voor een duurzame consumptie die 
onze ecologische voetafdruk 
verkleint. 

• Voor een duurzaam  energiegebruik 
die geen roofbouw pleegt op onze 
aarde 

• Voor een duurzaam geloof dat alles 
uiteindelijk ten goede komt 

 

 

Na de pauze en een pintje op ‘de week van de vrijwilliger’ bracht Luc de voorbije activiteiten 

aan bod. Met een heel creatieve aanpak waarbij iedere wijkmeester gevraagd werd om een 

activiteit van januari of februari uit te beelden.  Schitterend en iedereen genoot ervan! 

Wouter bracht, gezien de vergevorderde tijd, op een drafje de komende initiatieven maar dat 

kon je lezen in de vorige Kleine Raak. Een sterk gevarieerd programma om aan deel te 

nemen. 

Frans vroeg nog het fiat voor de aankoop van 2 head micro’s. Een vraag van Hopperank om 

ondersteuning bij een evenement van mensen met minder fysische of mentale 

mogelijkheden op vrijdag 17 mei. Helpende handen zijn zeer welkom, een seintje naar Frans 

Robberechts of Hedwig Dours om je medewerking te bevestigen is gewenst. 

Toffe en inhoudelijk sterke vergadering 

Norbert 

 



Verslag kookavond ‘pensen maken’ 
 

Met 31 toverden we de zaal Kerkeboomgaard om tot een minislagerij. Meer dan 100 
witte en zwarte pensen werden er vakkundig bereid.  
Twee grote kommen vlees werden afgekruid en fijngemalen. Het mengsel werd in 
darmen geperst, gedraaid en geknoopt tot mooie pensen. Hierna gingen deze in het 
kokende kookvocht en werd de temperatuur verlaagd. 
Omdat pensen moeten kunnen uitdrogen en om de smaak nog intenser te maken 
moeten ze minstens een dag kunnen rusten en worden ze opgehangen. Slager Jan 
had reeds op voorhand per persoon 2 pensen gedraaid. De pensen die we vers 
gemaakt hebben mochten we dan meenemen naar huis om later nogmaals van te 
kunnen genieten. Een simpele aardappel en verse appelmoes vergezelde de 
pensen. 
Van ons kookvocht maakten we soep met stukjes verkruimelde pens en natuurlijk 
pastalettertjes. 
De laatste gaatjes werden opgevuld met een lekker rijsttaartje.  
Bedankt aan slager/bakker jan en zijn assistenten voor de toffe avond!! 
 

Wistjedatjes 
 

• Er melk en appelmoes in de pensen zit 

• Er een geheim ingrediënt werd gebruikt 

• Pasta lettertjes zakken naar de bodem 

• We zijn begonnen met het hoofdgerecht 
omdat de soep niet tijdig klaar was. 

• Er veel nieuwe gezichten kwamen 
opdagen. 

• Er veel herinneringen van vroeger 
werden opgehaald.  

 

 
 

Volgende kookavond woensdag 24 april 2024  
(zie uitnodiging hierbij) 



Verhaaltje voor het slapengaan… 
 
Er was eens een jong West-Vlaams konijnengezinnetje dat besloot om de saaie 
Westhoek te verlaten en om te ruilen voor een gezellig dorp in Vlaams-Brabant, 
Merchtem genaamd. 
 
Na wat zoekwerk vond het gezelschap een leuk optrekje in de omgeving van het 
centrum. 
De drie kindjes Fronske, Ponske en Slonske hadden het er direct naar hun zin met 
de vele konijnenvriendjes die er in de buurt woonden. 
Ook papa konijn wou zich zo snel mogelijke inburgeren en besloot om lid te worden 
van de leukste vereniging van het dorp, de KWB. Omdat ze in de Bleukenweg 
woonden, was het een evidentie dat Joke Legroux zijn wijkmeester werd. 
 
De eerste activiteit waar papa Flappy aan deelnam was de kookavond. 
Met zijn snijplank en zijn scherp geslepen messen trok hij goed voorbereid en vol 
enthousiasme naar de Kerkeboomgaard. 
 
Flappy werd er warm onthaald door de andere KWB-leden maar keerde nooit meer 
huiswaarts. 
 
Hij speelde zonder het te weten die avond de hoofdrol… 
Steek je graag eerst de handen uit de mouwen om nadien gezellig aan tafel aan te 
schuiven, kom dan zeker naar de kookavond op 24 april om te smullen van een 
lekker klaargemaakt konijn met bruin bier. Uiteraard voorafgegaan door een lekker 
soepje en als afsluiter een dessert om het beetje honger dat er nog overblijft te 
stillen. 
 
 

Kookavond 
woensdag 24 april 2024 om19u30 in de Kerkeboomgaard 

 

 
Tot dan 
Lieven 

 
 



Proficiat aan alle eerste communicanten en vormelingen 
 
Wegens de maatregelen rond privacy mogen we de lijsten van de eerste 
communicanten en de vormelingen niet meer gebruiken. Dat is toch wel echt spijtig. 
We nodigen alle KWB’ers uit om eens na te vragen of er bij de leden, in je 
vriendenkring of in je buurt geen eerste communicant of vormeling is want een kleine 
attentie bv. een kaartje, doet toch wel heel veel deugd aan de kinderen maar ook aan 
de ouders/grootouders. 
In ieder geval en van harte willen we alle communicanten en vormelingen een 
fantastisch mooie dag wensen met heel veel blijheid en om met de kracht en de 
liefde van Jezus op weg te gaan. 
N’en dikke proficiat aan ouders, de grootouders, meters en peters vanwege KWB. 
 

 
 

Het vormsel wordt gevierd in Merchtem op zaterdag 27 april. 

De eerste communie heeft plaats op donderdag 9 mei Ons-Heer-Hemelvaart. 

 

 

 

 

Wist je dat.. 
 
✓ De afbeelding van de voorpagina werd gemaakt met artificiële 

intelligentie. (zie afbeelding making off). 
✓ Dit is de 535ste Kleine Raak, maar vooral... de 250ste Kleine 

Raak die in ons archief op de website zal komen. (Hans V) 
 
 

 



Zeker de moeite waard! 
 
 

 

  Sportievelingen… 

 

Misschien loop je graag mee met de 20 km van Brussel op 26 mei (10.00 uur).  

Deelnemen aan de wedstrijd kost 28 euro. 

Met enkele KWB’ers lopen we met het team WSM (Wereldsolidariteit).  Zij zorgen 

voor een ideale plaats om je sporttas te zetten en om je om te kleden en nadien te 

douchen.  Ze voorzien ook een hapje en een drankje.   

Het sponsorgeld (streefbedrag 40 euro) gaat naar de mijnwerkers (vaak ook vrouwen 

en kinderen) in centraal Afrika.  WSM werkt er ter plekke samen met organisaties die 

de rechten van de arbeiders in de mijnbouw verdedigen.   

Loop je ook graag mee met Wereldsolidariteit?  Surf dan naar 

https://acties.wsm.be/20km en schrijf je in.  

Zou het niet leuk zijn om er met een mini-ploegje van KWB Merchtem aanwezig te 

zijn? Spreek je graag af om samen te rijden… geef gerust een seintje (0486/45.77.32 

of jokelegroux@hotmail.com). 

Loop je liever niet mee, maar sponsor je graag… misschien komen we je tegen in de 

werkman, wanneer we zakken snoepspek verkopen. 

Groetjes, Joke 

 
 

 
 

 

https://acties.wsm.be/20km
mailto:jokelegroux@hotmail.com


KWB Merchtem Trailrun – maand 2 
 

Trailrun challenge is goed maar nat gestart! 
 
Heb jij ook altijd al zin gehad om mee te lopen op de kwb Corrida maar weet je niet goed hoe 
je voor te bereiden? Of loop je al af en toe maar wil je jezelf uitdagen om verder te gaan? 
Sinds 1 februari heeft kwb de perfecte oplossing voor jou! 
 
Het maakt niet uit of je graag in gezelschap loopt of alleen, het maakt niet uit of je net wil 
starten of al doorgewinterd bent en al zeker niet welke afstand je voor ogen hebt. Bij onze 
kwb Corrida die we net voor de kermisweek organiseren is er ook keuze tussen 3, 6 en 12 
km lopen, dus voor ieder wat wils.  
 
Voor de maand februari was de eerste uitdaging er eentje waarbij iedereen werd uitgedaagd 
om één van de 3 routes te lopen. Op donderdag 8 februari was het zo ver en zijn de eerste 
lopers van start gegaan aan de Werkman voor de route van ongeveer 5 km. Ondanks de 
miezerige regen zijn we vol volle moed vertrokken in de richting van de Lange Steenweg om 
door te steken naar de Burchtlaan en de Hoge wei. Na enkele honderden meters leek de 
weide naast het pad wel een spiegel en niet veel later stonden we tot onze enkels in het 
koude water. We hadden er niet helemaal op gerekend dat de beek zo hoog zou staan en 
met natte en koude voeten zijn we dan maar het centrum terug in gelopen. De 
vooropgestelde route is dan niet helemaal gelukt, maar het was wel een fijne loop. Op naar 
de volgende uitdaging! 
 

 
 

Voor de maand maart is er een nieuwe uitdaging: met de hele groep samen 1000km 
lopen of wandelen tussen 1 en 31 maart. Wie doet mee? 
 
Tussen februari en augustus zullen elke maand enkele looproutes uitgestippeld worden met 
verschillende afstanden, vertrekkende vanaf verschillende plaatsen in Merchtem. Via de 
Strava groep “kwb Merchtem trailrun” kan je deze routes zien en volgen. Er zijn nu al 24 
leden in de strava-groep. We voorzien ook een WhatsApp groep om samen te kunnen gaan 
lopen. Past het niet in je agenda? Loop dan gerust op een ander moment! Heb je een andere 
route die je beter ligt? Loop gerust op een andere plek! Heb je zelf een route die we ook 
moeten ontdekken? Laat het ons weten! 
 
Wil je jezelf uitdagen en is deze trailrun challenge iets voor jou? Of wil je vooral de show 
stelen met je wekelijkse training? Word lid van onze Strava groep 
(https://www.strava.com/clubs/1206958) , stuur je nummer door voor de whatsapp groep 
naar Pauwel Demeyer (0484 952 927), scan de code hier onder of mail naar 
pauwel.demeyer@kwbmerchtem.be  
Scan deze QR codes om lid te worden van de Strava club en van de Whatsapp groep : 

                             

https://www.strava.com/clubs/1206958
mailto:pauwel.demeyer@kwbmerchtem.be


Een avondje snooker ! 
 

11 sportieve, biljarters, KWB’ers, begaven zich op 5 maart naar Breendonk 
4 snooker tafels stonden klaar om onze biljartkunsten te trotseren . 
De regels werden uitgelegd en we mochten van start gaan.  
De ballen vlogen over het mooie groene tapijt. 
Op TV lijkt het allemaal zo eenvoudig maar….het was wel moeilijker dan we dachten 
Welke bal moest er nu in de pocket??? 
 
Wist je dat : 
 

✓ Snooker een rustige sport is. 
✓ Hard op de bal stoten niet veel nut 

heeft in snooker. 
✓ Dat er niet veel plaats is tussen de 

tafels . 
✓ Snooker krijt niet het zelfde is als 

pool krijt . 
 

 
 
 
 

 
 
Pingpong 
 
Wekelijks spelen we op donderdagavond wedstrijdjes in de 
judozaal van de sporthal. 
We starten telkens om 20.30 u. en eindigen om 22 u. (met de 
pingpong ☺ ). Nieuwkomers zijn natuurlijk altijd welkom. 
En pingpong is super goed om de conditie en voor de kilo’s  
In bedwang te houden; 

 

 
 
 
 

 

Darts 
 

Volgende darts: 
zaterdag 27 april om 20 u. - KWB-lokaal 
 
Wie profileert zich als de toekomende kampioen? 
Wie gooit de meeste tripels 
Wie kan uitgooien met de laatste pijl? 
Is het dancing Dimitri van den Bergh, Luke Littler of Miohael van Gerven of komt er 
een Merchtemse KWB’er zich aanmelden? 
 
 

 



Kaartkampioenschap ‘Wiezen’ of ‘whist spelen’ 
 
De mannen die zorgen voor de hapjes, Roger, Walter en Hugo denken erover na 
want tijdens de vasten wilden ze zeker vis op ons bordje toveren. Dode vis, 
gepekeld en in een potteke verkocht juist pekelharing en bij een pint bier 
overheerlijk. Bij de 32 aanwezige kaarters speelde Luc Vrijders het beste met 67 
punten.  

 

 
Marc en Flor, onze drankbedieners hadden meer dan de handen vol. Toffe 
medespelers aan onze tafel bedankt Francis, Dirk en Willy voor de gezellige avond. 
Spijtig van de troel lossendoor die mijn puntenaantal gevoelig verminderde. 
 

 
 

Wistje dat! 
 

✓ Dt was in onze schooltijd wel eens een struikelblok. Ludo Smedts, met dt, was 
vorige keer winnaar en niet Ludo Smets, sorry Ludo voor de dt fout. 

✓ Dat Dirk slechte kaarten kreeg en uitriep ’t is om je bloot gat te laten zien’. Foei 
Dirk dat doe je niet in het KWB-lokaal met zoveel toeschouwers. 

 

  ♥♦  Finaleavond op vrijdag 12 april 2024  ♠♣ 
Norbert 

 
 

 
 
 

Nog een sfeerfoto van het bezoek aan de tuinbouwschool … 
 

 



KWB KALENDER APRIL – MEI 2024 
 
 

April 2024  
 
Vrijdag 12 april  Finale kaartkampioenschap 

Zaterdag 13 april  Daguitstap (gaat dit jaar niet door) 

19 – 20 – 21 april  Jonggezinnenweekend in Duin en Zee (volzet) 

Woensdag 24 april  Kookavond 

Vrijdag 26 april  Wijkmeestersvergadering 

Zaterdag 27 april  Vormselviering 

Zaterdag 27 april  Darts 

Dinsdag 30 april  Smijt er eens mee 

 

Mei 2024  

Woensdag 1 mei  Op de kinderboerderij met het gezin 

Zondag 5 mei  Parochiedag 

Donderdag 9 mei   Eerste communie 

Zondag 12 mei  Moederdag in het lokaal 

Dinsdag  14 mei  Kookavond bbq 

Woensdag 22 mei  Rustige fietstocht 

Vrijdag 24 mei  Darts 

Donderdag 30 mei  Afsluitavond van de pingpong 

Vrijdag 31 mei  ra(a)ke vrijdag 

 

Elke donderdag ping-pong in de sporthal om 20.30 u. 
 
 

 


