
 
WIJ GEDENKEN 
 
Pol Cornelis lid van KWB 
Echtgenoot van Marie-José Roosemont - Cooreman 
 
Nils Marievoet, 
Broer van KWB’er Ken Marievoet 
Neef van KWB’er Luc Goossens 
 
Jeanne Finck, weduwe van René Vanderstraeten 
Moeder van KWB’ers Mark en Dirk Vanderstraeten 
 
 

- - - - - - - 
 
 

† In memoriam Pol Cornelis 

 

 

Deze joviale, goedlachse en sociaal 

ingestelde man koos in 2007 om lid te 

worden van onze beweging. Met Pol kon 

je over alles babbelen en dat zal zijn 

wijkmeester Hugo zeker geweten 

hebben. Hugo werd iedere maand met 

open armen ontvangen ten huize 

Cornelis.  

Het laatste paar jaar ging de 

gezondheidstoestand van Pol achteruit. 

Ziekenhuisopnames en revalideren 

werden steeds vaker een noodzaak. 

Pol was een organisator en een animator, hij hield van het uitstippelen van fietstochten. 

Kaarten en plezier hebben aan de alledaagse dingen waren zijn hobby’s. Gedurende 

vele jaren waren hij en zijn vrouw Marie-José trouwe deelnemers aan het 

kaartkampioenschap wiezen. 

Pol nam ook, samen met zijn vrouw, deel aan KWB-reizen zoals de inleefreis naar 

Krakau, Auschwitz en Birkenau en aan het KWB-weekend in Vayamundo Oostende 

ter gelegenheid van 80 jaar KWB Merchtem. 

We blijven ons Pol herinneren als een vriendelijke en goedlachse man die hield van 

zijn gezin en van de mensen rondom hem. 

Veel sterkte aan zijn familie. 

  

 



 

 

 

 

Vrijdagavond 21 maart gaan we op bedrijfsbezoek naar Steri-interieur.  

Stef en Kim (beiden kwb’ers) leiden ons rond in de werkplaats en de toonzaal.    

We krijgen inkijk hoe keukens, dressings e.d. ontstaan.  Van idee naar uitwerking, van plank 
naar meubel.  

We verzamelen om 19.45 uur aan Steri-interieur (Koeweidestraat 50).  De rondleiding start 
om 20.00 uur.  

Indien mogelijk mag je jouw aanwezigheid laten weten door een bericht te sturen naar 
0486/45.77.32 (Joke).  (Kwestie van niet te weinig drank koud te leggen)  

Inschrijven is niet noodzakelijk.  Misschien tot dan.  



 

Kookavond: pop-up frituur 
 

Wat hadden we allemaal nodig om 

van onze kookavond een succes te 

maken?   

4 frietpotten in de veranda van de 

Werkman, Pauwel, een West Vlaming 

die kan spreken met ondertitels en 

een bende goedgemutste leergierige 

mensen. Van deze laatste categorie 

was er zeker geen tekort aan! 

Bij de aanvang van de avond werden de leden bediend van een kleine uitleg over wat hen 

allemaal te wachten stond. Pauwel ging van start met een veiligheidsbriefing waarin hij de 

dracht van de gele bouwhelm verplichtte. “Veiligheid primeert over alles! Ook tijdens de 

kookavond!”.  

Nee hoor, ik ben aan het “zwanzen”… Hij deed het menu uit de doeken. Die bestond uit de 

volgende lekkernijen: frikandellen, bitterballen, hamburgers, nems (kleine loempia’s) en als 

laatste … zelf gesneden asymmetrische frieten.  

De deelnemers verdeelden zich nadien over de kook-eilandjes naar gelang hun interesses en 

gingen gedwee aan het werk. Na niet al te lang wachten waren de eerste gerechten reeds 

klaar om gefrituurd te worden en kon het “proeven” van start gaan.  

En u weet, of u weet het niet, maar kennelijk hoort er bij een 

frituur gerecht Pools bier…. Dus die traditie wilden we wel 

eens proberen en kwamen tot de volgende conclusie: “Voor 

de ene zijn meug en de andere wel euh… niet ?”  

Naarmate de avond vorderde kregen we onder de veranda 

film taferelen van het type “Gorillas in the Mist” en binnen een 

kluwen van 

professionele 

frituurproevers. 

Een geslaagde 

avond dus!  

 

 

 

 

Op naar de volgende ! 

Pauwel en Alex 

  



Verslag van de Whisky Tasting Avond - KWB Merchtem 
 
Op vrijdagavond 24 januari 2025 organiseerde KWB een gezellige whisky tasting voor 
30 deelnemers, onder deskundige begeleiding van Geert van de Whisky House. De 
focus lag op Schotse whisky, en Geert nam ons mee op een reis door de verschillende 
regio’s van Schotland, waarbij we zes verschillende whisky’s proefden. 
 
Geert begon de avond met een uitleg over de basisprincipes van whiskyproductie en 
de invloed van de regio op de smaak. Gedurende de tasting deelde hij boeiende 
verhalen en achtergrondinformatie over de distilleerderijen en het rijpingsproces. Dit 
maakte het proeven van de whisky’s niet alleen een smaakervaring, maar ook een 
leerzame sessie. 
 
De whisky’s variëren in stijl, van lichte en fruitige whisky’s uit Speyside, tot rokerige en 
turfachtige varianten uit Islay. Geert gaf ons de ruimte om onze eigen 
smaakbelevingen te delen, wat leidde tot interessante gesprekken en meningen over 
de verschillende drams. 
 
De avond eindigde met een dankwoord van Luc, die iedereen bedankte voor hun 
enthousiasme. De deelnemers gingen huiswaarts met nieuwe kennis en een aantal 
favoriete whisky’s, en kijken alvast uit naar een nieuwe editie van de whisky tasting. 

 
Nico 
 

 

 
 

 
Mooie initiatieven die we je warm aanbevelen 
 
Samana (ziekenzorg) nodigt je uit op hun WAFELENBAK op zondag 23 maart 2025 
in zaal ’t Vijverdal van 14 tot 18 u. Afhalen is mogelijk vanaf 11.30 u. 
 
  



Zelf plantjes zaaien  
 

Het was voor mij na 36 jaar terug wat thuiskomen in de Molenbaan 54 in Peizegem, 

een avond waarin we de Raak-KWB makkers de knepen van het vak gingen leren en 

dit op de meest geschikte locatie de Tuinbouwschool. Zaaien, stekken, 

vermenigvuldigen alles kwam aan bod.  

Gunther startte de avond met generatieve en vegetatieve vermenigvuldiging. Alles 

werd met passie netjes uitgelegd en voorgedaan, de potjes werden gevuld en gezaaid; 

lichtkiemer, donkerkiemer, alles kwam ter sprake.  

Als er al muizen zouden geweest zijn hadden we ze zekers kunnen horen lopen, 

iedereen luisterde met grote interesse . 

Dan kwam ikzelf aan de beurt en kon vertellen over mijn ervaring om druiven te stekken 

door middel van een éénoogstek. Ik bracht zaden mee van de palmboom en we 

zaaiden deze zodat de aanwezigen later nog eens aan mij zouden denken. Want zoals 

het gezegde luidt: boompje groot, plantertje dood.  

We stekten een bessenstruik en scheurden een vrouwentong (sanseveria) in stukken 

voor bladstek. Iemand nam zelfs alle voorbeelden mee naar huis, zou hij een grote 

tuin hebben? of had hij thuis iets goed te maken        

Wat was het fijn om een paar dagen later al de eerste foto’s toegestuurd te krijgen van 

de gekiemde plantjes .Nu kunnen de plantjes naar 4 mei toegroeien om dan geruild te 

worden op de plantenruildag. Ik denk dat er zich een vervolg opdringt . 

Dat toch niet iedereen zo aandachtig geluisterd heeft ondervond ik een paar dagen 

later toen onze voorzitter Frans een fotoke stuurde met de vraag welke bloemekes hij 

gezaaid had, zijn tagets (stinkerkes in de volksmond genoemd) waren al mooi 

uitgekomen.  

Het was een zeer leerrijke avond vol plezier en menig persoon is met groene vingers 

naar huis teruggekeerd. 

Met dank aan Gunther en Pauwel.    Henk  

 

 
 

 
  



Kwb’s rake lunch 

 

Zondag 16 maart in zaal t Vijverdal om 11 u. 

Wat kunnen we jullie serveren: 
• Welkomstdrankje aangeboden door Wim van Eetclusief 

• Koffiehoekje 

• Muzikale noot door…  

• Bruschettatafel 

• Soep 

• Groentegratin en kroketjes 

• Lasagne van kreeft 

• Kalkoengebraad met champignonsaus 

• Duroc buikspek met blackwell 

• Koffie en dessert (Van Hoeck) 
 
Inschrijven kan met een mailtje naar brunch@kwbmerchtem.be en door het bedrag 
met naam en aantal personen over te schrijven op rekening van Kwb : 
BE70 7995 5005 0525. 

• Kinderen 0 tot 6 jaar gratis 

• Kinderen van 6 tot 12= 10 euro 

• Kinderen 13 tot 17 jaar= €15 

• Vanaf 18 jaar = €30 
 

 
 

Welkom aan onze nieuwe leden 

• Steven De Boeck 

• Wesley Orinx 

  

 

Steven en Wesley tof dat jullie gekozen hebben om lid te worden bij KWB. We durven 

hopen dat jullie er vrienden mogen ontmoeten op de vele activiteiten die worden 

aangeboden. Welkom ook op zondagvoormiddag in het KWB-lokaal. 

  

  

 

mailto:brunch@kwbmerchtem.be


Valentijns sneukeltocht van 15 februari 
Eén dag te laat, maar niet getreurd. Rond 19 uur : een ongewone drukte aan de ingang van 
de Werkman. Bij de voorbereiding werd een opkomst van circa 40 deelnemers geschat. 
De ontvangst bij de inschrijving was zoals gewoonlijk hartelijk en warm (iedereen had op 
basis van de weersvoorspellingen aangepaste kledij aangetrokken). Om in de sfeer te 
geraken volgde onmiddellijk een glaasje cava en een pizza-pasteitje. Ondertussen liep het 
lokaal vol en werden er een zeventigtal deelnemers geteld.  

Via de Passerel trokken we door de Marievoetstraat en opzij van het kerkhof  naar Dooren. 

En ja, de propere schoenen moesten eraan geloven. Voorbije regen- en sneeuwdagen 
hadden ervoor gezorgd dat de gerestaureerde boerderij van Jan slechts bereikt werd na de 
modder- en plassenhindernissen van de gekende binnenweg (veiligheid gaat voor!). 
Ondertussen moesten we rekening houden met de opdrachten onderweg o.a. een 
gezegde, een droedel, een doordenkertje . . . 

 In de mooie en ruime schuur van Jan werden we getrakteerd op een glaasje wijn en 
aperitiefknabbeltjes. Op de achtergrond zong Tourist LMC onze liedjesopdracht.  

Langs Hunsberg en Langevelde, en na nog enkele denkoefeningen, belandden we in de 
ateliers van Abbeloos. Op het binnenplein nodigde een verlicht hart alle geliefden uit om 
op de bank een foto te laten nemen. Binnen was het gezellig warm met opnieuw een 
drankje en een hapje om de titel van dit verslag alle eer aan te doen. Clouseau zong hier 
zijn “Passie” voor ons invulblaadje. 

Van hieruit ging de tocht langs de Langeveldemolen en de beek recht naar de Burchtlaan 
om zo langs de kerk en na nog enkele voorgelezen mooie teksten (laatste invulopdracht) 
het KWB-lokaal te bereiken. 

De verantwoordelijken voor de gesmolten kaas op een versierd broodje stonden plots 
voor een Bijbelse opdracht. In plaats van de verwachte 40 eters viel ongeveer het dubbele 
gegadigden binnen. En in plaats van broodvermenigvuldiging werd het dus 
broodverdeling. Maar niet getreurd . iedereen kreeg zijn broodje met aangepaste wijn of 
ander drankje. 

Voor de meesten werd het zo zondag en zeker voor diegenen die moesten opruimen. 
Hierbij zeker een woord van dank voor de mooie organisatie en de inzet op elk vlak.  
 

Schrijver van dit verslagje werd nog enthousiaster toen hij te voet naar huis ging onder 
de neerdwarrelende sneeuwvlokjes die het geheel mooi afrondden.       (George) 

    
  

 



Bedrijfsbezoek       vrijdag 7 februari 
 

We werden opgewacht door Michiel Thomas en Thomas Maetens, we moesten 
meteen de groep in 2 delen door de grote opkomst. De ene groep ging mee met 
Thomas en kreeg een geschiedenisles over de firma, de andere groep mocht meteen 
naar het atelier met Michiel. Thomas vertelde hoe het 4 generaties geleden begon voor 
de firma Thomas met landbouwers zoon Jozef Thomas in 1931. Later nam zijn zoon 
Georges Thomas de firma over. In 1986 nemen zonen Joris en Eric het over en sinds 
2008 kwam de zoon van Eric, Michiel Thomas ook mee in de zaak. 2019 was het jaar 
dat Thomas Maetens medevennoot werd van de firma Thomas.  
 

Na de interessante uitleg mochten we door naar het hart van de firma, het atelier.  
Hier kregen we de uitleg van hoe het hele proces verloopt en alles op maat van de 
klant. Moest je nu zelf interesse hebben in een hoogwerker, de levertermijn is 4 maand!  
Michiel en Thomas werden zeer grondig ondervraagd door onze KWB’ers, maar dat 
schrikte niks af voor de 2 ondernemers, elke vraag werd zeer uitgebreid beantwoord.  
Als bedanking kregen de 2 heren, 2 flessen wijn. (Vanuit Steve zijn kelder hebben we 
horen zeggen).  

Tibo 
 

    
 
 

 

@ Krijg je de e-mails van KWB-Merchtem? @ 
 

De meeste KWB-leden hebben hun mailadres doorgegeven en ze krijgen de KWB-berichten 
over familienieuws met o.a. de overlijdensberichten. De komende activiteiten of onverwachte 
wijzingen worden nog eens supplementair aangekondigd in de KWB-nieuwsjes. 
 
Krijg je deze e-mails niet en wil je ze in de toekomst wel ontvangen? Ben je ofwel vergeten je 
mailadres door te geven of hebben we je adres verkeerd ingegeven, dit is allemaal mogelijk. 
Hierbij de oplossing…stuur je mailadres door naar 
Kemels.nerinckx@skynet.be en dan zorgen we ervoor dat alles in de toekomst in je mailbox 
terechtkomt. 
Je mailadres wordt niet doorgegeven en wordt alleen gebruikt voor de interne communicatie 
binnen KWB-Merchtem. 

  

mailto:Kemels.nerinckx@skynet.be


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AI 
 
 

 

Artificiële intelligentie. Je kan niets meer doen of ze slaan met die term op je oren. Of het 

nu voor een nieuwe applicatie is op je telefoon, bij het kiezen van een nieuwe auto, je 

dagelijkse job (lang niet alleen op kantoor), of gelijk waar ook, de term komt overal 

tevoorschijn. 

Maar wat is dat nu eigenlijk? Is dat weer iets nieuws dat sinds enkele jaren bestaat en allicht 

weer even snel gaat verdwijnen als het gekomen is? Of moeten er echt rekening mee houden 

dat dit ons leven, onze job, eender welke activiteit gaat veranderen of zelfs doen verdwijnen? 

Zijn er al toepassingen van AI die we kunnen gebruiken en hoe doen we dat dan wel? Hoe 

futuristisch is dit nog of hoe ver zit het al in de realiteit? 

Op  28 maart gaan we samen ontdekken wat de antwoorden zijn op al die vragen. In het lokaal 

van Kwb Merchtem (De Werkman) starten we om 20 u. Iedereen welkom om net ervoor al een 

pint te komen drinken of om erna nog na te praten hoe je AI toepasbaar ziet in je eigen 

omgeving. 

Praktisch: 

• Wanneer: 28 maart 2025 om 20 u 

• Waar: De werkman 

• Prijs: helemaal gratis 

  



 

Kaartkampioenschap wiezen  

van 14 februari 

 
 

Op Valentijn een kaartje leggen met 36 deelnemers dat is formidabel en dat waren 

ook de woorden van de verwelkoming van Geert. Hij besloot met een eerbetoon aan 

de pas overleden Pol Cornelis die met zijn vrouw Marie-José deelnam aan dit 

kaarttornooi. Pannenkoeken met een klein snoepje erop werd ons geserveerd door 

Hugo, Walter en Roger terwijl Marc en Flor instonden om de dorstige zielen te laven. 

Dikke merci mannen. 

Het viel wel op dat spa buis en cola zero het meest geconsumeerd werden. 

Geert hield het spannend om te uitslag van deze avond aan te kondigen. Jonas 

Ringoot 74 punten, Luc Ringoot 131 punten maar de kampioen van de avond  werd 

Jozef Andriessens met 170 punten.  

Toffe kaartavond met Danny (winnaar aan de tafel), Bea en Marcel.  

Gezelligheid was weer troef, nog 2 avonden en dan kennen we de winnaar  
Norbert 

♠ 7 maart 2025 

Finale op 11 april 2025 
 
 
 
 

 

Darts 
 

Beste dartsers 
 
  

Scherp je pijltjes en maak je op voor een onvergetelijke en toffe avond vol plezier, 

vriendschap en natuurlijk darten. We organiseren een dartfeest en we nodigen jullie 

van harte uit om erbij te zijn en mee te genieten. 

Jullie kunnen uiteraard spannende dartswedstrijden verwachten. Laat je skills zien en 

neem het op tegen andere spelers in onze gezellige competitie. Geniet van een 

ontspannen sfeer met muziek, een hapje en een drankje. 

 

Zaterdag 22 maart vanaf 20 u. in het KWB-lokaal 
 

Dit wordt een avond die je niet wil missen en…trommel je dartsvrienden op want ‘hoe 

meer volk hoe meer plezier’.  
Feber en Thierry 

  



 

KWB KALENDER MAART – APRIL 2025 
 
 
 

MAART 2025 

Vrijdag 7 maart  Kaartavond om 20 u. in het KWB-lokaal 

Zondag 16 maart  Lunch 11 u. in ’t Vijverdal 

Woensdag 19 maart Kookavond om 19.30 u. in zaal Kerkeboomgaard 

Vrijdag 21 maart  Bedrijfsbezoek bij Steri-interieur 

Zaterdag 22 maart  Darts in het lokaal 

Vrijdag 28 maart Infoavond over Artificiële intelligentie i.s.m Femma in 

het KWB-lokaal 

 

APRIL 2025 

Vrijdag 11 april  Finale kaartkampioenschap om 20 u. in het lokaal 

Vrijdag 18 april  Op weg naar Pasen 20 u. in het KWB-lokaal 

Dinsdag 22 april  Kookavond om 19.30 u. in zaal de Kerkeboomgaard 

Donderdag 24 april  Slotavond voor de pingpong 

Vrijdag 25 april  Wijkmeestersvergadering om 20 u. KWB-lokaal 

Zaterdag 26 april  Darts vanaf 20 u. in het KWB-lokaal 

Woensdag 30 april  Tchoukball 

Zondag 4 mei  Plantenruil in het lokaal tussen 10 u. en 12 u. 

 
 
 

Elke donderdag pingpong om 20.30 u. in de kleine zaal van de sporthal 
 

 

 


